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Recensie

Volgens Wim Verbei (foto) maakte Nederland in 1926 voor het eerst
kennis met blues toen journalist L.M.G. Arntzenius namens De Tefe-
graaf naar de VS reisde. Hij bezocht een bluesoptreden van Clara
Smith: 'Van achter de coulissen komt hij, luid en klagend: de noot
der blues (...) En hard, wreed klinkt de bluesnoot als 'n pijn-
schreeuw, ons allen opjagend en verschrikkend. Luid, luid, diep tril-
lend uit de keel gescheurd, de gil van een gekweld, gemarteld dier.

Fote Elisabeth Egon Viebre

Eigenzinnige Kijk op de blues

JAZZ - BOEK EN CD
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Wim Verbei: Boom’s Blues. Muziek,
journalistiek en vriendschap in oor-
logstijd.

In de Knipscheer, 284 pagina’s & cd.
ISBN 9789062656677, Prijs: € 34,50

De jonggestorven Frans Boom
schreef tijdens de oorlog de eerste
serieuze bluesstudie ter wereld.
Nu is ze eindelijk gepubliceerd.

9 april 1939 moet een onvergetelijke dag zijn
geweest voor de 19-jarige Amsterdamse stu-
dent Frans Boom: nog voor hij 's avonds naar
het Concertgebouw ging om het orkest van
swingkoning Duke Ellington te zien spelen,
zag hij diens muzikanten zitten in restaurant
Keijzer en wist hij een van de trompettisten
(vermoedelijk was het Wallace Jones) zo gek te
lkijgen mee te lopen naar zijn huis aan de Jan

Lijieristraat; om samen platen te beluisteren.

Hetmasomibrstudenen bon ton om te hou-
denvar 'negermuziek dlsijaze, swing en blues,
maar bij weinigen ging de belangstelling zo
diep als bij Boom (1920-1953), die een bijzonde-
re voorliefde voor de blues ontwikkelde en tij-
dens de Duitse bezetting de eerste serieuze
bluesstudie ter wereld schreef: De Blues. Satiri-
sche Liederen van de Noord-Amerikaanse Neger.

Van publicatie kwam het nooit, ook niet in
het Engels, al stond die na de oorlog wel ge-
pland onder de titel Laughing to keep from cry-
ing. Het manuscript raakte tot tweemaal toe
zoek. Pas nu verschijnt het, dankzij bluescon-
naisseur en muziekjournalist Wim Verbei, die
het in 1996 terugvond. Daarna had hij tien jaar
nodig om uit te vinden wie Frans Boom was.

De zoektocht heeft geleid tot Boom's Blues,
een belangwekkend en fraai uitgevoerd boek
over de kennismaking van een Nederlands lief-
hebberspubliek met de blues, een slordige der-
tig jaar voor de American Folk Blues Festivals
(1965-1972), die vaak worden beschouwd als de
introductie van blues in Nederland. Bijgeslo-
ten is een cd met 24 bluesnummers die Boom
in zijn collectie had: Lonnie Johnson, Blind Wil-
lie McTell, Victoria Spivey.

Booms studie beslaat de helft van het boek.
De andere helft is een opzienbarende biografie
van de vergeten auteur: Verbei reconstrueerde
Booms bewogen leven, vooral op basis van na-
gelaten correspondentie.

Frans Boom stierf jong, in 1953 in Indonesié.
Zijn kijk op de blues was ongebruikelijk: hij
herkende de sterk satirische inslag ervan. In
1947 mocht hij in het AVRO-radioprogramma
Dutch Swing College een voordracht houden
over ‘humor in de jazz' (jazz en blues liggen
van oudsher in elkaars verlengde en zijn ook in
het boek nogal eens verstrengeld). Verbei ont-
dekte de unieke opnamen. Ze staan op de cd.

Wie erin slaagt door het haast vanzelfspre-
kende racisme van die tijd heen te luisteren,
hoort een bevlogen liefhebber in geaffecteerd
Nederlands vertellen over muziek die hij be-
wondert, werkelijk serieus neemt en wenst te
begrijpen:

‘De neger lacht veel en gemakkelijk. Hij redt
zijn gevoel van eigenwaarde door zichzelf en
anderen belachelijk te maken. Men moet hier-
bij in aanmerking nemen dar zijn gevoel voor
humor niet gelijk is aan het onze: veel van wat
de neger bijzonder amusant vindt, vinden wij
flauw, of alleen maar kwetsend. Oorzaak hier-
van is datin het negerleven - en dus ook in zijn
gevoel voor humor - de satire een veel grotere
rol speelt dan in de blanke samenleving.
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Duke Ellington op de fiets, Nederland, 1938,

‘Vooral in Europa, waar men van de neger ui-
teraard in het algemeen veel minder afweet
dan in de Verenigde Staten (...) is men geneigd
het gevoel voor humor van de neger te onder-
schatten en soms, als men het tegenkomit, niet
alszodanig te verstaan.'

Booms studie naar de blues is even wonder-
lijk als indrukwekkend monnikenwerk: hij vat
de muziek in schema's, statistieken en grafie-
ken, stelt vast dat satire ‘de mannen meer na
aan het hart ligt dan de vrouwen' en komt op
basis van grondige tekstanalyse tot een aantal
categorieén bluesliedjes. Een voorbeeld is de
categorie ‘Niemand wil mij'": ‘De klacht luidtin
een notendop: de hele wereld is tegen mij."

Eigenlijk had de jonge Boom zijn studie wil-
len schrijven en publiceren in samenwerking
met de vooraanstaande musicoloog en jazzcri-
ticus Will Gilbert (pseudoniem van
W.H.A. Steensel van der Aa), die voor de oorlog
als freelance-auteur werkzaam was voor het
tijdschrift Jazzwereld en de Nieuwe Rotterdam-
sche Courant. Boom zag hem als een autoriteit
€n nam contact met hem op.

De twee werden vrienden en gingen aan de
slag, maar al snel bleek Gilberts medewerking
weinig vruchtbaar:los van de inhoudelijke me-
ningsverschillen had Gilbert maar weinig tijd
voor het project, zeker toen hij tijdens het
schrijfproces ook nog eens vader werd.

De zaken namen een wrange wending toen
Gilbert, om als freelancer het hoofd boven wa-
ter te houden, voor de Kultuurkamer ging wer-
ken en van de bezetter de opdracht kreeg het

beruchte jazzverbod te schrijven: het Duitse
verbod op ‘negroide en negritische elementen
in dans- en amusementsmuziek’.

Onderwijl werd Booms moeder Tiny door de
Duitsers opgepakt vanwege haar hulp aan de
vaak Joodse makers van verboden muziek en
belandde ook Frans Boom zelf achter de tralies,
vanwege zijn weigering om de loyaliteitsver-
Kklaring voor studenten te tekenen.

Dankzij Verbei wordt Will Gilbert min of
meer gerehabiliteerd: de erkende vooroorlog-
se jazzkenner werd lang weggezet als ‘fout’,
maar was misschien wel bewust bezig zijn jazz-

uzmk‘ Journalistier en wriendachep in corleastijd

De omslag van het boek van Verbei.
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vrienden mogelijkheden te bieden om téch
‘negermuziek’ te blijven spelen.

Boom's Blues is een belangrijk boek, dat een
stuk verloren gewaande, zeventig jaar oude Ne-
derlandse popjournalistiek avant la lettre be-
vat. Het is ook belangrijk omdat het de man in-
troduceert die Nederland probeerde bij te
brengen dat om de muzikale klaagzangen der
negers ook gegrinnikt mag worden. ‘Veel jazz-
liefhebbers luisteren met hoogst ernstige ge-

zichten naar muziek die heus niet altijd met
zo'n ernstig gezicht is gemaakt.'
Menno Pot

Zelfportret Frans Boom (1944).



