Matthijs Smits over Nachtvlinders door het kattenluik

(...)

Chawwa Wijnberg laat zich niet kisten en daagt de dood uit. Dat doet zij al jaren op de
manier die schrijvers wel vaker eigen is. Harry Mulisch vond een leven lang dat nog maar
bewezen moest worden dat hij ooit sterven zou; het bewijs liet lang op zich wachten.
Chawwa Wijnberg loopt op een eigen manier voor de Marche Funébre uit. Zij kwam aan de
weet dat de dood een vrouw is en dat maakt sterven meteen een stuk aaibaarder. Maar ook
de dood als dame wordt op de proef gesteld:

Juffrouw Dood je moet
nog goed je best doen
om mij mee te krijgen

dus haha je moet echt je best doen
om me plat gestrekt te krijgen

(...)

Door de jaren heen zag ik Chawwa beeldhouwen, dichten, verhalen schrijven, tekenen. Een
zeer breed ontwikkeld kunstenaar.

In haar werk duiken thema’s op die dikwijls wederkerend zijn. Vrouwen, haar grote liefde
M., katten, Mam, het jodendom c.q. Jodin zijn en de zware erfenis. En — ik refereerde er al
aan — de dood. Het alles geknutseld en gekneed in een wonderlijk en steeds wisselend
mengsel van frivool tot loodzwaar. En waar het frivool oogt, ligt er toch nog vaak een tweede
bodem onder en waar het zwaar schijnt, glimt door een kier frivoliteit.

Hier schrijnt de zon en knipoogt de pijn.

(...)

U zult alle genoemde thema’s in Nachtvlinders door het kattenluik zien terugkeren. In dat
opzicht is deze bundel zeer compleet.

Bovendien wordt hij bekroond door een cd waarop Chawwa werk leest uit alle aan deze
voorafgegane bundels.

Gaat dat zien, gaat dat horen. Ik nodig u nu allen uit plaats te nemen voor het kattenluik. En
niet dringen. Wel nachtvlinders happen.



