
Hoe het kan gaan 

 

Een wonderlijk boekje, het debuut van Tjeerd Ybeles Smit. Het vertelt het 

verhaal van de bon vivant en ex-hippie Stein, die te horen heeft gekregen 

dat hij terminaal is en zijn reactie daarop. Hij denkt terug aan zijn benauwende 

jeugd, toen hij gereformeerd schrijver of kunstschilder wilde worden, stelt vast 

dat er van deze overtuiging niets meer over is, maar dat die hem nu toch goed 

van pas zou zijn gekomen. Het zit er niet meer in. Stein bespeurt hoe snel de 

persoonlijke marginalisering inzet als je te horen hebt gekregen dat je laatste 

uur nadert, bijvoorbeeld als hij een buurvrouw wil aanspreken op het 

verplaatsen van zijn fiets. Ook dat zit er niet meer in. De provocerende titel, die 

herinnert aan boeken over stoppen met roken of snel rijk worden, kun je alleen 

lezen met een knipoog, hoe macaber hij ook is. Smit tipt namelijk alleen de 

onoverzichtelijkheid van het bestaan aan en de onvergelijkbare persoonlijke 

omstandigheden, waardoor het onmogelijk is daar universele dingen over op te 

merken. Zo raakt Steins uitgever in levensbedreigende omstandigheden, terwijl 

die hem, de terdoodveroordeelde, nog maar kort tevoren had toegezegd wel 

een boekje over de dood te willen uitgeven. 
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