
Tjalie Robinson (1911-1974) is vooral bekend om zijn (Indische) Piekerans van 

een straatslijper. De schrijver koos echter midden jaren vijftig voor Nederland. 

In de nieuwe republiek was hij immers een ontheemde geworden in het land 

dat hem zo dierbaar was. In Nederland schrijft hij overwegingen over zijn 

ervaringen hier. Hij vergelijkt het leven hier met het leven in het oude Indië. 

Zoals de lezer van hem gewend is, neemt hij daarbij geen blad voor de mond. 

Zijn toon is hier en daar bitter; hij is teleurgesteld en boos. Hij verafschuwt de 

kille en kneuterige samenleving en vergelijkt die met de open, warme en 

gastvrije samenleving in Indië. Nederland is voor hem het land met de gesloten 

deuren. Dat is tevens de titel van deze bundel. De schrijver ervaart de, in 

sommige kringen verketterde, koloniale samenleving als een menselijker 

samenleving met meer empathie. De bundel bevat een inleiding en een 

verantwoording door Wim Willems. Eerder verschenen als bibliofiele uitgave 

met tekeningen van Peter van Dongen. Een daarvan staat nu in kleur op het 

omslag van deze herdruk als paperback. Normale druk. - E. Mutter 
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