Recensietekst over Bloemies van Frank Ong-Alok

Vierkant luisterboek met veertien liedjes en zes verhalen gezongen en verteld
door onder meer Gerda Havertong, Hakim en het kinderkoor Eigenwijsje. Rode
draad is het respect voor de medemens en voor de natuur in al haar
verschijningsvormen: de zon en de maan, donder en bliksem, (menselijke)
eieren. De combinatie van moeilijke, wat oubollige woorden met de
animistische visie en het geloof in voorvaderen maken bepaalde teksten
minder toegankelijk voor (jonge) kinderen. Er zijn echter ook eenvoudige
peuterliedjes opgenomen over bijvoorbeeld de zintuigen en moederliefde. Er is
gewerkt met eindrijm zoals aabb en abab en speelse herhalende refreinen die
uitnodigen om mee te zingen. Drums, percussie en blaasinstrumenten
begeleiden zowel met Surinaams-Afrikaanse ritmes als met Europese klanken.
Het boek bevat zachtgetinte aquarellen van de hand van drie illustratoren
waarbinnen de teksten zijn opgenomen. De sfeer binnen de prenten is
vriendelijk en dromerig, met ruimte voor eigen fantasie. Er zijn tevens enkele
foto's en biografische gegevens opgenomen. Vanaf ca. 5 jaar - Gonny
Smeulders-Veltman
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