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Multimediaal. Dat klinkt imponerend. En dat is het project ‘Bloemies’ van 

gitarist en componist Frank Ong-Alok en illustratrice en zangeres Fleur Tolman 

ook. Er is op de eerste plaats een mooi vormgegeven prentenboek vol zacht 

getinte aquarellen, met achterin een cd, waaraan onder anderen Hakim en 

Gerda Havertong meededen. Maar onder de noemer ‘Bloemies’ zijn er ook 

kinderfeestjes en muzieklessen te boeken. Een heel pakket, kortom.  

De veertien liedjes en zes verhaaltjes hebben tekstueel gezien niet veel 

zeggingskracht. Pas als je er de cd bij opzet, komen ze tot leven. De liedjes 

ontstonden toen gitarist Ong-Alok ze voor zijn kinderen ‘verzong’ – zingend 

verzinnen. Ze klinken lekker, met veel Surinaamse ritmes, een snufje latin en 

een tikje folk. Voor je het weet sta je onbekommerd met je peuter of kleuter in 

de woonkamer te swingen, maar dan dringt de tekst zich toch weer op. Die is af 

en toe ronduit vreemd.  

Zo zingt Havertong opgewekt: ‘In mij zit ook een ei / En niet maar eentje / Nee, 

zeker een paar miljoen / Ben ik dan een kalkoen?’ Nee, blijkt dan. ‘Ik heb van 

Moeder Natuur mijn eigen eitjes meegekregen / Dat was mijn wens als... 

vrouwtjesmens’. Mja. Of neem nu het verhaal ‘Vlinderachtige verwondering’, 

met zinnen als ‘Mijn hunkering vervaagt’. Nee, dat is geen kindermateriaal. 

Focussen op de muziek, in plaats van op de tekst dan maar. 
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