Mijn Kerst

Mijn Kerst is niet geschenken geven
Om een vredig mens te zijn

Mijn Kerst is niet eens kaarten krijgen
Kleurvol in waarschijnlijkheid
Kerstmis is een ander missen

Die vertrok en eenzaam maakt
Kerstfeest is levend dineren

Bij een boom die op sterven staat

Kerstlicht fladdert door de huizen
Romantiek heiligt ‘t land

Maar ergens wachten hopen mensen
Voor wie nooit één lichtpunt brandt

Grote mensen met hongerhoofden

Kleine mensen met een hongermond

Ik ben zo bang dat mijn kersthart doodbloedt
Lang voor verlossing komt

Jezus gaf licht aan heel de mensheid
Ik, ik steek mijn fakkel aan

Vaak om zelf verlicht te worden
Soms om een ander voor te gaan
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