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Getal van de dag

158.200

Inwoners telt Haarlem

bij het begin van dit nieuwe jaar. Dat waren er vorig jaar op 1 januari nog

156.645, dus zijn er

Jjaar 1355 Haarl

bijgekomen.

Elektronica in de veiling na
sluiting Expert Haarlem centrum

Tamar Sipkes

Haarlem * Het filiaal van elektroni-
cabedrijf Expert aan de Gedempte
Oude Gracht is dicht. De spullen uit
de winkel worden vandaag vanaf
1700 uur geveild via BVA-aucti-
ons.com. De eigenaar van de zaak
besloot vanwege de slechte financi-
ele situatie de stekker eruit te trek-

ken. Dat laat een medewerker van
een ander filiaal van Expert weten.
Veiling

Er worden onder meer televisies, na-
vigatiesystemen, koelkasten, was-
machines, staafmixers en brood-
roosters geveild. De veiling duurt
tot12 januari. Spullen kunnen op 20
Jjanuari worden opgehaald.

Regjonaal

Haarlem en
omgeving

Thriller over lijk in Spaarne

Romandebuut gitarist-filosoof Meine Fernhout % Proef met licht wordt natuurkundige fataal

Jaap Timmers
‘ Jtimmers@hollandmediacombaatie nl

Vezelay * Schrijver Meine Fernhout
woonde drie jaar aan het Spaarne
met uitzicht op Teylers Museum.
Dit oudste museum van Nederland
speelt een belangrijke rol in zijn de-
buutroman De blinde kamer. In dit
boek licht hij zijn wereldbeeld toe
aan de hand van een spannend ver-
haal met een lijk in het Spaarne. De
dode is een natuurkundige die in
Haarlem proeven deed met het op-
vangen van licht.

We vragen de schrijver, die nabij
het Franse Vezelay verblijft, naar
zijn achtergronden. De filosoof en
vroegere gitarist van de Bintangs
heeft ook een woning in Bergen,
nabij Alkmaar.

Meine Fernhout: ,,Ik woonde drie
jaar schuin tegenover Teyler in
Haarlem. Ook de oud-Hollandse
ophaalbrug keert terug in mijn
boek.”

Hij moet 16 jaar zijn geweest toen
hij Teylers Museum voor de eerste
maal bezocht. Wat hem daar trof,
was het samengaan van verlichting
en romantiek. ,,Gewoonlijk wor-
den die uit elkaar gehouden zoals
het verstand en het gevoel; de
natuurkunde aan de ene kant en
romantische schilderijen aan de
andere. In Teyler vloeit alles sa-
men, dat fascineerde mij enorm,
hoewel ik dar als tiener nog niet
onder woorden kon brengen.”

De schrijver volgde de middelb
school op het Lorentz Lyceum (nu
Schoter). Dagelijks kwam hij aan-
fietsen uit Santpoort.

Lorentz Lyceum

Halverwege de jaren 8o werkte
Fernhout voor het Frans Hals Mu-
seum. ,,Toen hoorde ik de verhalen
van medewerkers van Teyler. I
mijn boek plaats ik d

Meine bij een

mensen in een reéle setting. De
enige historische figuur in De
blinde kamer is mijn vroegere
docent Iddekinge van het Lorentz.
Hij vertelde ons over de bestandde-
len van licht. Over golven en deel-
tjes, maar ook toen wist ik dat er
nog iets anders aan de hand was,
lets ont p B

in de Lond

wijk Notting Hill.

»Je kunt deze roman beschouwen
als verzet tegen wat ik de hoog-
moed van de wetenschap noem:
het oordelen over dingen die niet
te onderzoeken zijn. Neem de
studie "Wij zijn ons brein’ van Dick
Swaab, een mooi boek met een
misplaatste titel. Wij zijn meer dan
ons brein. Dit is het overschatten

van het vakgebied.”

Dat plaatst ook het experimente-
ren met het stilzetten van licht in
een kwade reuk. Het vangen van
licht is toch larie? De schrijver: ,,Er
zijn proeven gedaan (onder meer
bij de Universiteit in Darmstadt,
red.), waarbij laserstralen werden
opgevangen in sterk gekoelde
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gassen. De stralen waren vervol-
gens niet zichtbaar, en opgeborgen
in natrium-atomen. Daarna wer-
den ze weer teruggehaald.”

Woordspel

Voor hem is het stilzetten van licht
een woordspel. ,,Pas toch op, want
je haalt de adem uit het leven.”

Wetenschap als macht die de mens onvrij maakt

Haarlem % Meine Fernhout, ooit gi-
tarist van de Bintangs, schreef de ro-
man De blinde kamer over een na-
tuurkundig experiment, dat leide
tot een mysterieuze dode. In het
Spaarne wordt het lichaam van een
vrouwelijke natuurkundige gevon-
den, die erin zou zijn geslaagd licht-
bundels stil te zetten. Een

ker van Teylers Museum is de ver-
dachte, hij wordt vastgezet in De
Koepel.

Meine Fernhout (Velsen, 1946)
levert hiermee zijn debuutroman
af. Fernhout, die zowel in Bergen
als bij Vezelay (Frankrijk) woont,
was onder meer werkzaam als
kunstcriticus, maakte tentoonstel-
lingen in het Frans Hals Museum,
was kunstdocent in het onderwijs

en directeur van de Academie voor
Beeldende Vorming in Amsterdam.
De blinde kamer begint in 1959.
Iris Alting von Geusau is afgestu-
deerd concertpianiste aan het con-
servatorium en Krijgt van haar
ouders als beloning een zeereis
naar New York cadeau. Samen met
haar vriendin Dorien monstert ze
aan. Onderweg raakt Iris zwanger
na een avontuur met een steward.

Verdriet

We krijgen mee dat Iris een sombe-
re meid is, die aardig piano kan
spelen maar door haar podium-
vrees is zij totaal ongeschikt voor
het geven van optredens. Haar
terughoudende inborst maakt dat
het leven willoos aan haar voorbij
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trekt. Haar zoon Roderick komt ter
wereld. Als het joch drie jaar is,
sterven haar ouders bij een auto-
ongeluk. Ze waren diep teleurge-
steld in hun dochter. Met andere
woorden, het jonge kind heeft
verdriet en tegenslag in de genen.

Het verhaal maakt een sprong in
de tijd als de 45-jarige Roderick
wordt aangehouden op verdenking
van moord tijdens een reis in Noor-
wegen. In zijn cel heeft hij de tijd
te zoeken naar verklaringen en
maakt daar aantekeningen. Hoe
kan het gebeuren dat hij verant-
woordelijk wordt gehouden voor
de dood van deze natuurkundige?
Het moet gezegd: hij is intiem met
haar geweest.

In de ideeénroman leren we de
ik-figuur kennen als een filosofisch
ingestelde vent, die al in zijn pu-
berteit ervaren heeft dat er meer op
de wereld is dan wat de natuurwe-
tenschap met instrumenten aan-
toont. Het licht is voor hem niet
alleen een objectief meetbaar ver-

schijnsel, maar ook een mystiek of
goddelijk fenomeen.

Roderick vindt dat "de techniek de
mens tot een ondergeschikte
maakt’. Een macht die "onvrij
maakt’. Als jongen heeft hij mystie-
ke momenten ervaren waarin ver-
stand en gevoel samensmolten. In
de bockenkast van opa leest hij
alles wat los en vast zit, de roman-
tiek lonkt.

Het verhaal zit goed in elkaar.

Jaap Timmers

Meine Fernhout, De blinde kamer,
326 pagina’s, uitgeverij In de knip-
scheer, winkelprijs, 19,50 euro.




