
Een dag als deze, 4 mei 
 

1. 

Een dag als deze, iemand 

voelt de omsingelende walm 

van het beladen verleden, 

 

de meidoorn staat in volle bloei 

de vliegen azen in de zoete zweem,  

de gekraagde roodstaart zingt 

melancholisch in knoestig hout,  

maar in de dunne oostenwind  

hangt de geur van verlate kou 

 

binnenshuis is het behaaglijk warm,  

op tafel ligt oud verkruimeld nieuws,  

onder de leeslamp het verschaalde,  

allengs onmachtiger wordende woord 

 

en ongelofelijk maar waar,  

op het speelveldje buiten,  

in de onverschrokken zon,  

viert de uitgelaten jeugd  

een vrede die niet bestaat 

 

het is van alle tijden, zoals het  

altijd was en blijven zal, iemand  

staat voor het raam en kijkt ernaar. 

  



2. 

Adem kalm door  

en kijk naar buiten,  

waar de vogels ijveren om nesten,  

zich vrijwillig uitleveren 

 

de tuin ligt er ordelijk bij  

het gazon oogt frisgroen  

de waakhond knippert tegen de zon  

spaart zijn blaf voor de nacht die komt 

 

neem rustig plaats  

vandaag is zelfs even tijd voor stilte,  

een streling over de zwarte flank 

 

laat in vredesnaam licht schijnen  

op de namen die in het donker verblijven,  

wis het geheugen dat van niets weet, 

 

graaf een kuil voor de dood,  

dicht het af, kus de grond,  

leg een hand op de hand  

op het stuk dat altijd brandt  

en nooit doven wil, sta op  

en begin opnieuw te leven. 

  



3. 

Nu is iemand in staat  

om de hand te reiken, 

 

alles is verklaard tot bezit,  

ligt vast tot in het fijnste stof 

 

het oude leed is afgedekt  

met leem en stenen,  

daarboven groeit het tierige gras 

 

kom, het voorjaar gonst, nu even  

niet stilstaan bij de schaduwkant,  

die zoveel bitterheid in zich heeft 

 

iemand leeft tenslotte maar één keer,  

er zit geen splinter in zijn geweten,  

er is niks dat hem ervan weerhoudt 


