
Epiloog 

door Klaas Jager 
 
Soms springt, als 
een lichtgevende vis, 
plots een herinnering op 
 
uit de schijnbaar ordeloze, 
maar tot in elke schuimkop 
evenredig verdeelde zee 
 
het doorbreekt de gesloten cirkel, 
de tijd vergeet even ongemerkt 
zijn eigen wet van ongelijke strijd 
 
herinnert zich het spelende kind 
in het labyrint van verbeelding 
en ziet dat er altijd een uitweg,  
 
een kleine nis naar het licht is. 

 


