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Het was niet het jaar van de duim 

die roem scheidt van risée  

Het was niet het jaar van de wijsvinger  

die ons mores wil leren  

Het was niet het jaar van de pink  

die uitblinkt in fijne manieren  

En ook niet het jaar van de ringvinger  

die trouw met liefde verwart  

Het was het jaar van de middelvinger  

Het jaar van hoon en hufterigheid  

Van fuck you en verrek maar  

Het jaar waarin één vinger ons  

de mildheid afhandig maakte  


