
 
 
 

 

 
Een gelukkig en vruchtbaar 2018 gewenst! 
 
Albert en Siti 
 

 
 

   
 

WINTER 2017 
 
Ze verbonden onze vroege verwondering 
met woorden als merel en mees, zwoerd, 
sneeuwman, kolenogen en koude oorlog 
 
en trokken gearmd de slee door de wereld. 
 
Ieder jaar dalen ze in december van de zolder 
neer op het dressoir en verstijven dan, geknield  
onder weer dezelfde takken, naast de kribbe 
 
met het eerste kind dat geen van ons ooit kende. 
 
’s Nachts klinkt daar het geruis van hun radio 
in flarden opera, nieuws over Cuba en West-Berlijn 
en, keer op keer, het gekraak van hun eigen stemmen 
 
die zij ondanks alle pijn in steeds andere, steeds 
 
krachtiger woorden van gemis moeten laten horen. 
 

 
 

 


