Hans Plomps

“Satan ontmaskerd” veertig jaar

Ruud van Weerdenburg

Op geluk en intensiteit rust een taboe.
Hans Plomp heeft zijn talent uitgere-
kend in dienst van het bereiken van zo-
veel mogelijk gradaties en facetten hier-
van gesteld. In het door Jos Knipscheer
uitgegeven literaire tijdschrift Mandala
verschenen berichten van Plomps hand
over ervaringen met liefdesdrankjes en
andere belevenissen, dankzij het gebruik
van kruiden.

Een schilderachtige en sprankelende
uitzondering temidden van de rest aan
middelmatige Nederlandse schrijvers die
bleekjes en droog onder De Grote Drie
(Hermans, van het Reve, Mulisch) naar
een respektabel plekje in onze literatuur
streefden. Men moet niet vergeten dat
het artistieke klimaat in het Amsterdam
van toen zich kenmerkte door voorzicht-
heid en andere ouders van de porcelein-
kast. Zo erg zelfs dat een paar verontruste
kunstenaressen zich openlijk in het toon-
aangevend designertijdschrift Furore (van
Piet Schreuders) zich afvroegen: “Neuken
onze kunstenaars eigenlijk nog wel?”
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In dit verontrustende artikel werden
namen als Jeroen Henneman en Dirk Ay-
elt Kooiman genoemd. Een zogenaamd
- door de godsdienst verziekte - slechte
jeugd was al lang geen goudmijn meer
(alhoewel Maarten "t Hart nog moest ko-
men) omdat via de Oost-Europese litera-
tuur kinderlevens gepresenteerd werden
die veel vlammender en beklijvender in
de geestes- en inlevingswerelden tot le-
ven werden geroepen. Wat dat betreft
hoorde Plomps proza toentertijd, als na-
vrant en schrijnend geafficheerd, eerder
in die richting thuis.

De Haagse Post plaatste een reisarti-
kel van hem dat de lezer niet alleen van
Ruigoord naar Stonehenge voerde, de ril-
lingen liepen ook nog over de ruggen van
de consumeerders van politiek en Henk-
van-der-Meydenachtige interviews met
vertegenwoordigers uit de kunstbranche,
toen bij het lezen van dit magazine dui-
delijk werd gemaakt hoe in onze gezellige
huiskamers eenvoudige dingen spoken
kunnen herbergen.

“Hans Plomp op spookjacht” stond er
op de glanzende cover en jong en oud die
dit zag voelde wel aan zijn water dat in ie-
der geval de auteur hoge risiko's met deze
avontuurlijke proeve van onnederlandse
taalkonstruktie zou lopen. Het was ook
een knap staaltje van koorddansen — later
verscheen een kompaktere versie ervan
in De Buik Van Moeder Natuur onder de
titel “Geest in Ruigoord”. In deze vertel-
ling wordt op het bestaan van demonen
in onze knusse huisjes gewezen en tege-
lijk aantoonbaar de geestelijke kracht en
souplesse opgeroepen waardoor deze
boosaardige invloeden ontzenuwd kun-
nen worden.

Twee uitspraken van Plomp moeten
we in dit licht als een belangrijk deel van
zijn credo beschouwen. Een die hij zijn
alter-ego Benjamin Spoorloos in S.O. in
de mond legt: ‘Ik wil doorbreken in die
andere realiteit die ik heb beschreven. In
die dimensie wil ik leven! En een andere
uitlating die je ook weleens kon opvan-
gen als je in de buurt van Plomp tijdens
een poéziefestival of elders het juiste ge-
spreksflard uit de kunstopvattingen wist
op te vangen: ‘Ik vind dat je de mensen

wel naar de hel mag brengen, maar alleen
als je ze ook weer terugvoert!

Uitgerekend Hans Plomp is in die tijd
al beschuldigd van moralisme - ook door
collegaschrijvers die hij nog uit zijn stu-
dententijd kende en waarvan hij, gezien
hun eigen literaire voortbrengsels, wel
wat meer meegaandheid had verwacht.

“Lijnen in het land” is een aan Plomp
opgedragen verhaal bijvoorbeeld, van
Jan Donkers in de bundel “Ouders van
nu” - waarin een India-reiziger met de
ik-persoon en een aan de Aloha-hoofdre-
dakteur Koos Zwart herinnerende andere
jaren-zestig-gabber plannen smeedt om
LSD in het Amsterdamse leidingwater te
stoppen, met als doel te mensen “te be-
keren”.

De Haagse Post bracht in die tijd bij-
voorbeeld ook een verslag van Ewald
Vanvugt die heilige plaatsen in Europa
met een bezoek vereerde. In het voet-
spoor van Meester Eckhardt, om maar
iets te noemen. Of een stuk van Johnny
van Doorn die eindelijk op reis ging “in
zijn eigen kamer”. De oorsprong van veel
van deze stukken, die je zeker toentertijd
niet in een Nederlands opinieblad ver-
wachtte, kan je op je vingers aftellen als je
op je laat inwerken wat Hans Sleutelaar in
een VPRO-Interview over het arbeidskli-
maat van die tijd bij de Haagse Post had
te zeggen: ‘Als G.B.J. Hilterman dan net
voor de deadline-afelevering niet op de
redaktie was, lieten wij zijn vrouw een ja-
woord geven aan artikelen die Hilterman
zelf nooit zou goedkeuren. Die was dan
ook altijd woedend , maar te laat’



De “smaakmakers van de Nederlandse
kultuur’; bladen als Vrij Nederland en
de Haagse Post, volgden Hans Plomps
werk en ideeén nog wel objectief, maar
eigenlijk had de ruimdenkende schrijver
moeten voorvoelen dat hij hier met de
aasgiermethode onder de journalistiek
had te maken. In de schilderkunst bestaat
het mollenperspektief, de menselijke blik,
op ooghoogte en het zicht vanuit de vogel
- de journalisten wachten juist popelend
tot de prooi erbij neervalt en dan spoed-
den ze zich omlaag om hun “piece of the
cake” te verhapstukken.

Vrij Nederland liet op de kleurenom-
slag van haar groots opgezette litera-
tuurbijlage een groep jonge schrijfsters
en schrijvers ons in een ongedwongen
muurtje tegemoet komen. Hierbij moet
aangetekend worden dat het Collectief
voor de Propaganda van het Nederlandse
Boek een paar wakkere figuren onder hun
ideeénleveraars moet hebben gehad.

Vrij Nederland nam in ieder geval de
gelegenheid te baat om de bereidwillige
lezersaandacht - die door enorme af-
fiches met als opvallend opschrift “We
schrijven niet voor Jan Lul!” en hand-
tekeningen van bekenden en onbeken-
den eronder op scholen en in cafes en
restaurants waren wakker geschud - op
nieuwkomelingen te vestigen.

“Wij schrijven niet voor Jan Lul!” was onder-

tekend door Mulisch, van het Reve, en vele

andere pennenlikkers.

Gul en gewillig drukte de redaktie on-
der andere Plomps schrijfdoel af: “Het
komen tot een vorm van universele my-

thologie”

Daar hadden de vertegenwoordigers
van de “spruitjeslucht in de Nederlandse
literatuur” wel even het nakijken. Waar
kwam zo'n verachting voor onze “doe-
maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-ge-
noeg-mentaliteit vandaan? De universele
mythologie! Wat is dat voor malle hoog-
moed? Dat kunnen onze chronikeurs van
het al te tastbare leven niet bijhouden.
Zo'n hoogvlieger, knallen we neer! Zo'n
vermeende autonome geest hoort bij de
Metaphysical Poets in het “Lake-District”
thuis, tussen Cooleridge en Wordsworth,
die zonder opium trouwens ook geestelijk
droog konden staan. In ieder geval niet
hier in het toonbeeld van de studentikoze
kruideniersliteratuurmentaliteit. = Maar
wat is er inhoudelijk gezien voor verschil
tussen Plomps streven naar de “universele
mythologie” en Luceberts “eenvouds ver-
lichte waters de ruimte van het volledige
leven uit te drukken”? Die is toch ook niet
met vereende krachten de Nederlandse
literatuur uit geschopt?

Het verschil zat hem in zijn omgeving.

Lucebert werd door Kouwenaar, Schier-
beek etc. letterlijk naar binnen gehaald,
terwijl hij buiten in de parken sliep. En
Plomp werd uit de huizen en burelen van
de kultuurvertergewoordigers gewerkt.
Systematisch.

Hans Plomp had deze reaktie kunnen
voorzien, hij verkeerde toch deels in die
kringen van schrijfsters en schrijvers die
hem later de das om zouden doen? Op
de universiteit en in de cafe’s. Maar hij
had altijd hard gewerkt - voor Uitgeverij

Manteau met de succesvolle boeken op
de proppen kwam, had het wonderkind
van de Nederlandse literatuur al laden vol
materiaal liggen en na zijn debuut ver-
keerde hij in de drugs-scene. Tijd om kri-
tisch zijn medekunstenaars onder de loep
te nemen, gunde hij zich niet. Natuurlijk
volgde hij zelf geen strategie om tot suc-
ces te komen, waarom zou hij: het was er.

Hans Plomp volgde, daar kunnen we
niet omheen, van zijn eerste bladzijden
in “De Ondertrouw”, via “Zo boven, zo
beneden” en “In De Buik Van Moeder
Natuur” een innerlijke stem. Zijn geheel
eigen uiting van de “Stream of consci-
ousness’. Zijn dope-scene verslag “Am-
sterdams Dodenboekje” viel alom in de
hoofdstad in goede aarde, ook al vanwege
de ondertiteling - “een strooibiljet” - en
het hartverwarmende omslag en de alge-
hele boekvorming. Decennialater hebben
nog illustere figuren als Jeroen Brouwers
en Adriaan Venema in hun boek vast ge-
legd hoeveel gewicht dit juweeltje voor
hun had. (A.V. “Verleden Tijd"; ].B.: “De
laatste deur”)

De naam Jan Donkers stond er niet
op omdat hij pas later met “Opgeruim-
de verhalen” voor de dag kwam, Wim
Noordhoek had zijn gezicht ook nog niet
met ,Beromiinster” in de literatuur laten
zien,

Hans Plomp werd nog op handen ge-
dragen als een intressante jonge schrijver
die zich naar Nederlandse maatstaven
ergens tussen G.K. van het Reve, Border-
wijk en Mulisch voortbewoog. En in het
buitenland zou hij zich misschien wel in
de toekomst met Arthur Koestler of Al-

dous Huxley kunnen meten - vanwege
het open raam richting hilarisch, verlos-
send leven. Het boeiendste ludieke deel
van de undergroundbladen Aloha en
Moksha nam hij met zich mee op sleep-
touw - terwijl het Betondorppessimisme
van van het Reve en W. F. Hermans ook
wel zijn tol vroeg. Hermann Hesse en
Frederik van Eeden stonden al aan de zij-
lijn te wachten en in zijn latere leven zou
de belangrijkste man achter Kunstenaars-
vrijplaats Ruigoord van Eeden's woonge-
meenschap Walden in herinnering roe-
pen en Hesse's gelukszoektocht.

Het kaliber en de ambitie van Arthur
Koestler en Aldous Huxley was op Plomp
van toepassing omdat die schrijvers ook
een oog hadden ontwikkeld voor die
scharnieren in de samenleving die in feite
als stutpilaren fungeren - vandaar dat
deze manntjesputters ook niet vies waren
van LSD of paddestoelen om hun hori-
zon zo mogelijk te verrijken. Op die ma-
nier werd hij door de erudiete lezers be-
keken, terwijl de andere lezers zich door
zijn sympathieke humor en gemoedelijke
wereldbeeld in de watten lieten leggen.

“Mespuntje mescaline..” heet het in
“Satan ontmaskerd’, het boek waarin alle
ruimte wordt verleend aan de innerlijke
stem.

In het werk van de vroege Guus Kuyer
is bijvoorbeeld genoeg invloed van deze
werkmethode te vinden.

Voorpublikaties van “Satan Ontmas-
kerd” waren voor de lezers in die tijd
toegankelijk dankzij het tijdschrift Soma.
Uit de naam van dit nieuwe profileerme-



dium voor dichters, denkers, tekenaars
en schrijvers viel al op te maken dat de
redaktie niet bang was voor asociaties
met Oosterse inzichten en raakvlakken
met geestverruimende middelen. Aan-
grijpend was tegelijkertijd het elan van
schrijvers die daar niets mee te maken
hadden - maar wel dankzij eenzelfde
soort humor allerlei gedachtenobstakels
uit de weg wisten te ruimen die een ra-
tioneel taboe op de geestelijke kracht als
stuwend middel ter bevrijding uit het
“tranendal” uit de weg konden ruimen.
Geen nauwgezette beschrijvingen hoe
klem de mens in zijn levenssituatie zit - er
ademde een belofte uit het snel groeiende
periodiek waardoor de de tijdgeest van de
jaren zestig eindelijk door de sluizen van
uitgevers en journalisten kon vloeien.
“Dat gaat Soma niet” liet Heere Hee-
resma boven zijn bijdrage drukken, die
hij als “man van akties & attrakties” afle-
verde en Peter Andriesse publiceerde een
aforismenverzameling - zo ongeveer het
tegendeel van de zwartgallige aforismen
waarmee de Roemeense intellektueel
Cioran in Parijs met deze belleterietak fu-
rore maakte: “Beweren en bewijzen zijn
twee”. Een sterk staaltje van geloof in de
opbouwende werking van de taal zonder
de belerende vinger van de moraal er-
bij. W. F- Hermans droeg ook zijn steen
bij in de vorm van aansporende brieven
die Andriesse de lezer niet wil onthou-
den. Van Peter Vos werden tekeningen
in Soma gepubliceerd, maar ook iemand
als Reinier Lucassen kon het soort werk
uitproberen dat een niemandsland tus-
sen tekenen en theater glansrijk wist te

overbruggen. Wim T. Schippers ver-
raste met een fotoserie van een vallend
bloemblad en Kees Ouwens gaf zelfs een
hoofdstuk prijs - “Een kuise ochtend” -
waaruit elke oplettende lezer met gemak
kon opmaken dat hier een jonge, terug-
getrokken schrijver aan het broeden was
die op zijn minst naar een status van een
Wolkers of een Claus streefde. Dirk Ayelt
Kooiman leverde zijn “Kreeftegang” af en
een handvol bijdragen die toen al flirtten
met de intellektuele creme de la creme
van de Qost-Europeze kultuur, zonder de
aantijging aan de naziterreur die het ten
gronde deed gaan. Bruno Schulz, Witold
Gombrowicz en natuurlijk Franz Kafka.
Jerzey Kosinski was nog maar net zijn
stempel op vrolijk uitgevend Amsterdam
aan het drukken, door zijn veelvuldige
aanwezigheid in de van Miereveldlaan,
bij de Bezige Bij en op de grachten, als-
mede om te signeren in de winkel van
Polak en van Gennep op het Spui. Ook
als de kunstenaar zelf persoonlijk niet
aanwezig was, was de invloed van zijn
kindheidsbeschrijving niet te ontken-
nen, onbewust de vloer aanvegend met
zoveel Nederlandse droefgeestig-nos-
talgische schrijfsels. Vriend en vertaler
van Kosinski - en indirekt ook uitgever
- Oscar Timmers hield een oogje in het
zeil op de boekenplanken bij letter K van
de betere boekhandels. “Kaneelwinkels”
zag voor het eerst het licht in Soma, in
het Nederlands, waarbij het visionaire
karakter van een kindheid indruk maakte
- Bruno Schulz, compleet met zelfportret
en sadistische trekken. Bernard J. Sijtsma
schipperde tussen G.K.van het Reve en

Michel Astere d'Hondt. Kortom: Soma
was niet voor een gat te vangen wat het
redaktionele programma betrof en de te
volgen rode lijn, zodat het alle gelegen-
heid kreeg om als kweekvijver en uit-
laatklep te kunnen dienen. Polemische
vrijplaats én poetische verbroedering én
zoektocht naar buitenlandse invloeden.
Plomp voelde zich in dit gezelschap zo ze-
ker van zijn zaak dat hij een gedicht zelfs
onder de naam Hans Plompidou speels
liet afdrukken. De Pools-Joodse invloed
op het denken in de Amsterdamse bin-
nenstad valt ook af te leiden uit Plomps
verwijzing, in de inleiding van “Brigadier
Snuff rookt stuff’, naar het patent van
Roman “Pilansko” op de verfilming van
Heersema's “Een dagje naar het strand”

Het was dan ook geen wonder dat
in dit leef- en werkklimaat de 26-jarige
schrijver opgeroepen werd een alter-ego
te creeeren die er een “pluriforme san-
tenkraam” aan reflekteertechnieken en
overlevingsstrategien op na moest zien
te houden. Het geestelijk streven, met of
zonder drugs, zocht weer meer materiele
houvast en waarom niet in een literair
blad met de gevestigde Nederlandse lite-
ratuur?

In het hoofdstuk “Brandoffer op zon-
dag® meet Plomp zijn krachten aan pro-
zaist Jacques Hamelink, een schrijver in
wiens buurt hij zich toen ophield. Hij laat
een biograaf optreden die naar de naam
Daamesma luistert, wat stelligeen aanspe-
ling op Heere Heersma is. Het boek is een
sleutelroman - maar ook een smeltkroes
aan ontdekkingen en inzichten tenge-

volge van Plomps obsessies en drijfveren.
Vijf jaar na zijn debuutroman “De onder-
trouw(1986), dat letterlijk als een bom
insloeg, konden de passanten, bezoekers
- misschien zelfs wel klanten - van boek-
handel Atheneum, Polak & van Gennep
in de etalage’s foto's zien van een jonge
vrouw die aan het kruis was gebonden,
met donkere achtergrond. Isis stond er
met wit geschilderde lettertjes bij en ook
de achterkant van het boek was meerdere
malen te zien, met een tevreden lachende
vrouw erop, naast de auteur aan een tafel-
tje zittend, die, ook al lachend, zijn hand
voor zijn mond houdt. Het contact tus-
sen die twee was gedompeld in een aan-
stekelijk sympathieke atmosfeer. Richard
Brautigan, Californische vertegenwoor-
diger van luchtig maar diepgaand proza
sierde in die tijd ook met zijn geliefde de
omslag van zijn boeken. De titel werd al
gelijk bij het zien van het boek voor waar-
heid aangenomen: Satan Ontmaskerd -
kon het misschien nog ambitieuzer? Zo-
iets duidde op de ontdekking van een gaaf
werkstuk. Men voorvoelde dat de vlag de
lading dekte. En de bespreking van Gerrit
Komrij loog er ook niet om. Hij had ge-
noeg andere keuzemogelijkheden gehad,
om zich van aan zijn besprekingsplicht
te kwijten. Maar hij koos dit boek als
een bewijs van een echte steekhoudende
kultuurverrijking, die andere valse linkse
en semi-spirituele produktjes en men-
taliteitsproeven in het niet liet verdwij-
nen. Eerder het hoogkaratige niveau van
Monty-Python's triomfantelijk bijtende
humor dan de wollen-sokken-menta-
liteit van de kabouters in de politiek en



elders. Maar ook verder loofde hij de on-
navolgbare intellegentie en het beeldende
vermogen van deze kwa gedachtengoed
en -werking zo onnederlands ademende
kunstenaar. Maar Nederlands was de
inhoud wel: Amsterdam, kikkertjes op-
blazen aan de slootkant, dochter Jo-kutje
in Aerdenhout, Stichting Stimuleer het
Chequeverkeer. Er zal nog wel vaker en
dieper ingegaan worden op dit boek, dat
eerder uit een Joods- Qost-Europeze
denkkracht a la Gustav Meyerink of Leo
Perutz lijkt te zijn ontsproten. En dat ook
uitermate gunstig door Guus Luyters in
Het Parool en Peter Versteegen in De
Revisor werd besproken. Daarbij gaven
ze allemaal volmondig toe de eigenlijke
inhoud van de 140 bladzijden niet ge-
makkelijk te kunnen vatten of weergeven
- omdat iedere andere lezer(es) beslist de
eigen, heel persoonlijk gekleurde graan-
tjes zou weten mee te pikken. Bijna geen
boek eigenlijk - eerder een ontmoeting.

Mocht Bert Schierbeek in 1951 met
veel tamtam in “Het boek IK” de ontbin-
ding van het ego proberen te bewerkstel-
ligen, Hans Plomp deed een veel ludie-
kere en doeltreffendere poging daartoe in
deze tweede roman. Guus Luyters wees
op de ongenaakbare humor en beschreef
hoe hij genoot van de innerlijke mono-
loog die speels maar meesterlijk door
het hele boek heen een boog beschreef.
Als voorbeeld geeft hij Benjamin Spoor-
loos® overpeinzingen bij het zien van een
naamplaatje met de letters Stichting Sti-
muleer Het Chequeverkeer. Een stichting
mag toch geen winstoogmerk hebben?

Onmiskenbaar worden vals- en dubbel-
zinnigheden doorzien. Stervertaler en De
Tweede Ronde-uitgever Peter Versteegen
lichtte het vertrouwen in de eenheid tus-
sen vrouw en man uit de 36 hoofdstukjes
als de baanbrekendste handreiking van
de auteur.

Het boek begint dan ook met “Jaja”
- een vrouw die vandaag haar draai niet
vinden kan.

Wij zitten als bij toverslag in de huid
van de vrouw en komen er alleen als an-
drogene eenheid weer uit. Deze bevrij-
ding vindt aan het eind van de hoofdstuk-
jes plaats en bestaat uit een aaneenrijging
van eigenzinnige humor en visionair in-
zicht in het functioneren van een mense-
lijk wezen.

In een interview met Sjoerd Kuyper
en Johan van Diepstraten, dat eerst in De
Nieuwe Linie verscheen en later in het
boek “Het nieuwe prozawerd geplaatst
- met een caricatuurportret van Siegfried
Woldhek, licht Plomp onder ondere een
tip van de sluier over zijn werkmethode
in die tijd; “...Blavatsky was ook een mooie
vrouw en ik ben zo'n beetje bij een foto
van haar gaan fantaseren..”.

“Satan Ontmaskerd” neemt ons mee
naar het bekakte studentenwereldje, naar
Marokko, naar het schrijverswereldje
dat alter-ego Spoorloos allemaal maar al
te goed kent en in de grond van de zaak
wil hij een dimensie verder. Schrijven is
een instrument om de intuitie mee wak-
ker te kietelen en nu wil hij doorbreken
in de realiteit die hij met zijn literatuur
heeft weten op te roepen. Anders heeft

Benjamin niet zo'n hoge hoed op van
de kunstenaar die zijn werk aflevert om
vervolgens terug te vallen in een eentonig
dagelijks leven. Nee, hij moet op het ge-
wenste geluksniveau met dezelfde inten-
siteit kunnen blijven functioneren. Dat is
het geheim van de smid en alleen als hij
dat onder de knie heeft, kan hij tevreden
zijn. Deze functie van het schrijven is ook
terug te vinden bij Carlos Casteneda,
William S. Burroughs, Pamela Koevoets
en Unica Ziirn onder anderen.

Dit is in Europa een betrekkelijk nieuwe
zicht op de uitoefening van het literaire
ambacht. Herman Gorter beoogde en
bewerkte ook een sensibeler geluksni-
veau, met het gebruik van zijn dichtregels
en er ontstond zelfs een vorm van leven
die zich hiernaar richtte. Ook bij hem was
de omgang met zijn vrouw onontbeerlijk
erbij als natuurlijke eenheid. En veel in
het leven van de Amsterdamse schrijver
boog zich in eenzelfde richting. Hij trok
zich ook terug op het land en in zijn oeu-
vre kwam de vrouw in het middelpunt te
staan. En in dit verband kunnen we ook
eens kijken of de omgang met Johan Po-
lak - als schandknaap in de binnenstad
van Amsterdam - niet literatuurtechnisch
wat vruchten heeft opgeleverd,

Uitgever Johan Polak behoorde tot het
uitgelezen gezelschap Duits lezende Ne-
derlanders die het luidop lezen van de
versen van de dichter Stefan George tot
zijn belangrijkste bezigheden rekende.
Die regels zijn zo gemaakt en opgezet
dat de klankomzetting en betekenisdoor-
dringing van het gebodene aan de hand

van de beroering met het zenuwstelsel
tot een hoogtepunt van ontvankelijkheid
wordt gestuurd. En nog wel heel vakkun-
dig ook. Als je op de juiste manier in het
celebreren van poezie, schoonheid en de
Godenwereld wordt ingeweid kan je een
richtlijn verleend worden om de grauwe
alledaagsheid te overstijgen. Het is te ver-
gelijken met het gebruik van mantras in
Azie.

Bij Polak moest er dan wel ook een
homoerotische ontlading plaatsvinden
- geestelijk hoogtepunt of niet - en daar-
voor zorgde Plomp in een wekelijkse
aftreksessie. Uit deze ervaring is het be-
kende “De ondertrouw” ontstaan.

Amsterdam was als Amstelrodam al de
belangrijkste uitgeefplek voor Duits- en
Nederlandstalige manuscripten omdat er
minder of geen censuur van bovenaf als
een quillotine in de nekken van schrijf-
sters, schrijvers en uitgevers jeukte. Gali-
lei, de filosoof, arriveerde in Amsterdam,
aan het eind van zijn leven met zijn ma-
nuscript in de tas. Ook Jakob Bohme, de
mysticus, liet zijn ontdekkingen in onze
hoofdstad drukken, zodat geen kerkre-
gent zich ermee bemoeide en vele alche-
misten uit heel Europa kenden ook deze
weg naar vrije meningsuiting voor hun
hermetische universumbeschouwingen.
Er vond een levendige uitwisseling plaats,
mede dankzij de invloed van zeevaarders
en intellektuelen met een ook al letterlijk
bredere horizon. Dekadentie ontmoet
het straatleven, waarbij we de zee ook
maar gemakshalve tot het verlengstuk
van de straatklinkers en -stenen rekenen.



Toen Max Beckman tijdens de tweede
wereldoorlog op het Rokin woonde schil-
derde hij matrozen en hoeren bij de vleet
en wist het nachtleven in de haven toen al
in combinatie met de mythologie tot een
meer dan saloonfihige thematiek te ver-
heffen. Maar ook de door Frans Hals zo
nauwkeurig waarnemend geschilderde
Descartes had Amsterdam als zijn ver-
blijfplaats gekozen - hij kon er dan onge-
stoord schrijven terwijl de stad “zich al-
leen maar met handel bezighield’, zoals er
in zijn brieven staat. In het licht van deze
traditie moet ook het contact tussen Jo-
han Polak en Hans Plomp gezien worden,
voor zijn eerste boek “als een knuppel
in het Nederlandse hoenderhok van de
literatuur” zou worden gelanceerd. Het
behoort ook tot het gebied van aftasten
van krachten die voorstelling en realisa-
tievermogen met zich meebrengt. Waar
komt een voorstelling vandaan en in wat
voor hersengebied wordt hij opgeslagen
als hij niet in de realiteit wordt omge-
zet? In Amsterdam loopt er een duidelijk
pad van Polak zijn erudiete boekuitgaven
naar de belevenissen van Slauerhoff met
opium in China. En het geheel is te be-
schouwen als een wereldomvattend spel
tussen hunkering en bevrediging op een
wijze die wordt aangereikt en opnieuw
uitgevonden.

De man had wel iets van een kameel als
hij dagelijks om vijf uur s middags het
Atheneum Nieuwscentrum binnenliep en
het trappetje opging om - zichtbaar voor
iedereen die hem wel of niet herkende -
de in- en uitgaven van de afgelopen dag

door te nemen. Alleen al wat Johan Polak
aan financiéle en creatieve reserves wist
te herbergen! Hij droeg in doorzettings-
kracht de belangrijkste vruchten van de
Nederlandse en internationale literatuur
met zich mee als waren het reddings-
sloepen op een groot schip. Schip van
de woestijn - maar uitgeven deed hij het
werk van zijn schandknaap niet.

“Zoiets moet je op eigen houtje doen,
dat is veel sterker en indrukwekkender..”’

Het zou ook gebeuren, “De onder-
trouw” trad bij de Vlaamse uitgeverij
Manteau aan het daglicht en Plomp -
23 jaar jong - werd op slag als een groot
schrijver ontvangen.

Maar had het niet uitstekend gepast
in de mooie hard-cover uitgaven van
de geld- en zaadschieter? Ergens tussen
Huysman's “Tegen de keer” en James
Purdy's “Kleur van Duisternis’, dat Plomp
ook in opdracht van Polak vertaalde?

“Op eigen kracht” - in het midden van
de Nederlandse bloei in de Duitstalige
literatuur - Nooteboom, Mulisch en A.
F. Van der Heyden - werd Hans Plomp
ook aangeboden om “De ondertrouw” bij
een Duitstalige uitgeverij onder de pan-
nen te brengen. Er is al eens een vertaling
van gemaakt en dat manuscript is in het
bezit van de schrijver. Maar hij heeft het
afgewezen omdat hij niet meer achter het
slot van het boek staat. Sadistisch...ook
al nemen we in ogenschouw dat Gerard
Kornelis van het Reve zonder sadisme
ondenkbaar is en een gevierd en gevreesd
schrijver als W.E. Hermans met boeken
als Sadistisch Universum 1 en zelfs deel
2 spraakmakende en baanbrekende es-

says als bestsellers 0.a. over de toonbank
van Atheneum, Polak & van Gennep liet
gaan.

Dat kwam, die weigering van Hans
Plomp tot Duitse uitgave van “De onder-
trouw’, omdat hij en zijn kunst streefden
naar geluk en intensiteit.

‘Tk wil schoon sterven, zei de schrijver
in een openhartig interview in het tijd-
schrift Opspraak. En hij gaf daarin ook
te kennen: ‘Tk heb het gezien en meege-
maakt hoe je als ster wordt ontvangen, ik
heb het hele bedrijf doorleefd..!

Een Duitse vertaling zou zeker ook een
Italiaanse uitgave van “De ondertrouw”
in de hand gewerkt hebben, al was het
alleen maar omdat je blij moet zijn ook
daar de hoeveelheid aan schandknapen
niet de kost te hoeven geven. Een groot
en braakliggend land.

Een andere weigering, die ook essenti-
eel is voor het volgen van een levenspad
in de richting van bevrijding in plaats van
droefgeestige beklemming, was het afzien
van de hem aangeboden job als criticus
van Vrij Nederland. Hij had geen zin om
negatief op het werk van anderen te re-
ageren. Alhoewel daarmee natuurlijk wel
een geplaveide weg naar een zelfgestuurd
zeker plekje in de literatuur van het kleine
landje aan de Zuiderzee voor een andere
route werd geruild. Hij schaart zich daar-
mee in het sympathieke gezelschap van
Remco Campert die er ook van afzag om
‘ongevraagd oordelen te verlenen over
de pennevruchten van anderen”. Hoe zou
ons literaire landschap eruit hebben ge-
zien als al die anderen zich ook hieraan
hadden gehouden? Plomp liet zich meer-

dere keren in een vraaggesprek ontval-
len op een lastige vraag: ‘Nee, ik spreek
niet slecht over collega’s, daar houd ik
niet van” Wat ondertussen toch duide-
lijk duidt op het gebruik van literatuur als
medium. Misschien wel: uitsluitend als
medium, waarbij je moet oppassen voor
invloeden die de zuivere stem ervan in
het gedrang brengen.

Dit is een stem

die in mij klinkt en buiten me

een stem die door de bomen ruist
en veel meer weet dan ik:

de heks, de dichter en de leeuwerik

spreek door mij stem
die in en om me is

mijn kern die ik benader
leven na leven

naamloos en geslachtsloos
in mij overal en nergens
de stem van mijn eeuwige vlam

Hans. Foto: Hein van Elteren



