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Sjef Sonneschein is een oudere verbitterde man die voortdurend heden en 

verleden door elkaar haalt. Hij herbeleeft de oorlogsjaren waarin zijn vader 

stierf, de vriendschap met zijn vriend Sjors die in Nederlands-Indië de 

politionele acties heeft meegemaakt, zijn huwelijk met Jeanne die aan kanker 

stierf. Het zijn vooral negatieve en pijnlijke herinneringen. Sjef lijdt aan 

Alzheimer en heeft ook kanker. De enige die hij in zijn nabijheid accepteert is 

het drugsverslaafde hoertje Mounia. Sjef koestert een niet aflatende wrok 

tegen zijn buurman met een naziverleden. Het verhaal is heel beeldend 

geschreven. De lezer wordt helemaal meegetrokken in de wereld van de 

hoofdpersoon. Er is veel actie maar alle gebeurtenissen lopen slecht af, van de 

voettocht met zijn vader van Heerlen naar Aken, de hechte relatie met zijn 

vriendje Matty, tot de vlucht van Joodse vrienden uit Duitsland. Het verhaal 

speelt, net als 'Mijnverdriet', in Zuid-Limburg en bestrijkt vrijwel het hele leven 

van Sjef. Een indrukwekkend maar pijnlijk verhaal. 
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