
Inge Nicole Bak over Menno Wigman op Facebook 

 

Ik heb al mijn afwijsbrieven van uitgevers uit de jaren '90 bewaard. Zo ook deze 

uit 1994. Menno Wigman was toen talentenscout bij In de Knipscheer waar ik 

tien jaar later zou debuteren - niet met poëzie maar met proza. Niet voor niets 

heb ik indertijd met een merkstift een zin uit die brief gemarkeerd; voor als ik 

weer eens somberde dat publiceren mij toch niet zou lukken. En nu is de 

dichter Wigman op deze donderdagmorgen overleden. Ik denk voor velen een 

inspiratiebron want dat hij tot de beste dichters van deze tijd behoort heeft hij 

wel bewezen. Wat droef dat hij maar 51 jaar heeft mogen worden. Wat een 

zwarte rand om deze dag. 
 
 

[zie voor de brief de tweede pagina van dit document] 
 
 
 



 


