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_- _}n dez-‘_e autobiografie
beschrijft Etchica haar bi-

oma uit Drenthe en een uit
 Suriname — en haar zoektocht
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raciale achtergrond — met een

naar haar eigen identiteit.

ETCHICA VOORN

Dubbelbloed

L B Fieis Etchica Voorn?
: In mijn autobiografische
: boek staat een heleboel,

‘maar ook een heleboel niet.

- B13v00rbee1d dat ik getrouwd ben

met de leukste groenteman van

 Amsterdam, Ko Pot. We zijn al

'tW_in:tig jaar samen en bijna elf jaar
getrouwd. Samen hebben we vier
‘kinderen, hij drie dochters en ik een
" zoon, en we wonen in Amsterdam
Qost. Hij staat ook op de markt in de
Bijlmer en daar werk ik iedere
donderdag met hem. We hebben een
samengesteld gezin. Ik heb een zoon
van vijfentwintig. Ko heeft ook een
zoon van die leeftijd en nog twee
dochters van begin dertig. En dankzij
hen heb ik ook al twee cadeautjes-
kleinkinderen. Tk ben opgegroeid in
Uithoorn en heb in Aalsmeer de
Rijks Middelbare Tuinbouwschool
gevolgd. Ja, ik ben dus officieel een
bloemenmeisje! Ben je een
feminist? Ik ben absoluut voor
gelijke rechten van mannen en
vrouwen, maar nu ik erover nadenk:
1k heb mezelf nooit zo genoemd.
Maar mijn moeder wel. Dat was een

echte feministe, en dat kon je bij haar

aan alles merken. Ze was heel erg
zelfstandig, ook al omdat mijn vader
vrij vroeg vertrokken is. Maar ook

aan haar uiterlijk kon je al zien dat zij
behoorlijk feministisch was, met een

~ jaswvan een tapijt gemaakt, haar beha
_ aan de wilgen gehangen en

rondrijdend in een Eend. Tk ben wel

- heel erg voor gelijke rechten. Ik ben

ook altijd doordrongen geweest van
het feit dat ik economisch zelfstandig
moest zijn. Maar ben al vanaf’92

. zelfstandig ondernemer en kwam

daardoor veel in de retail. Het is daar
nog steeds zo: hoe hoger je komt hoe
meer witte mannen. En als je al
vrouwen tegenkomt, dan zitten ze op
HR. Winkelketen Action is daarop
een uitzondering. Daar werkt Hajir
Hajji, zijj is op haar zeventiende als
winkelmedewerker begonnen en zit
nu in de directie.

Wat betekent dit boek voor je?
Dit boek betekende voor mij: ergens
voor uitkomen en vooruitkomen
haha. Een soort van uit de kast
komen. Wie of wat is je grootste
inspiratiebron? M’n twee oma’s, de
Surinaamse en de Drentse. Van hen
heb ik zoveel geleerd en van hen heb
ik ook mijn twee culturen geérfd,
mijn dubbelbloed. Het is een heel
heftig en gevoelig thema, maar ik heb
het wel luchtig opgeschreven. Het
moest er gewoon uit. Wat is je
favoriete passage/deel/

boodschap uit je boek?

Het meest dierbaar is het hoofdstuk
over m'n oma. M'n Surinaamse oma
bedoel ik dan. De scéne in het boek
die het heftigst en meest
indrukwekkend is, is eigenlijk niet
van mij, maar komt uit de film Cry
Freedom. Die film gaat over Steve
Biko, de Zuid-Afrikaanse anti-
apartheidsstrijder. Het is een scéne
die zich afspeelt in de rechtszaal,
waarbij Biko ageert tegen de
woorden blank en zwart. De
onwillige rechter snapt het past als
Steve uitlegt dat iedereen van kleur
is. Dat de rechter roze is en niet
blank en dat er zoveel verschillende
tinten meer zijn. Ik weet dat mijn
boek ook bijdraagt aan die discussie
en datbesef. Hoe lang ben je met
het boek bezig geweest? Het
feitelijke schrijven heb ik in een jaar
tijd gedaan. Ik heb er een sabbatical
voor genomen. En ik heb er veel aan
mijn vaste hoektafel in De Yshreeker
aan zitten schrijven, hele stukken
met hand. Tk was aanvankelijk heel
onzeker over het resultaat en ik was
dan ook blij dat uitgeverij In de
Knipscheer het wilde opnemen. Al
met al duurde het hele proces
tweeéneenhalf jaar. Wat wordt je
volgende project? 1k ben bezig

met de opvolger van Dubbelbloed,
want ik heb over dat onderwerp nog
heel veel te vertellen. Maar het is ook
een droom van me om een echte
roman te schrijven. Wel vanuit het
perspectief van dubbelbloed maar
niet autobiografisch. En wellicht
schrijt ik ooit een boek over mn
overleden zusje. Ze is overleden toen
ze pas 36 jaar oud was en ik mis haar
nog heel erg. Kun je leven van
schrijven? Neeeee! Ik ben nog nooit
zo arm geweest. Maar ik heb wel
besloten om er vol voor te gaan. Ik
ben heel blij met alle lovende
recensies en reacties die ik op het
boek heb gegeven, maar ik wil het
veel meer betekenis geven. Tk durf nu
ook pas te zeggen dat ik schrijver
ben, dat kreeg ik eerder niet uit m’n
strot. Wat is je favoriete boek?
Het tweede boek van Griet op de
Beeck Kom hier dat ik u kus. Welk
boek zou je meegeven aan
lezeressen op vakantie waar ze
zelf niet aan hebben gedacht?

Amerikanah van Chimamanda Ngozi
Adichi. Deze Nigeriaanse schrijfster
is een echte feministe heeft
baanbrekende toespraken en
lezingen gehouden. Amerikanah was
voor mij ook een inspiratiebron.
Welk boek neem jij mee op
vakantie? Murat Isik Wees
onzichtbaar. Wat doe je als je niet
schrijft?Tk heb nog een eigen bedrijf
waarbij ik mensen coach en begeleid
en ik ben gastdocent bij de Pulsar

en m’n vader door Denzel
Washington, maar is eigenlijk iets
te jong. Nee, Morgan Freeman
natuurlijk. Maar kan ik mij wel
door een Marokkaanse laten
spelen? Ja, ik blijf toch bij m’n
keus. Want dit stuk gaat ook over
dubbelbloed en dat past dus heel
goed. Want deze problematiek is
herkenbaar voor iedereen die in
twee culturen is opgegroeid. Wat
doe je deze zomer? We gaan op

Academie. Daar heb ik ook een
opleiding gevolgd. Wie moeten er
in de verfilming van je boek
spelen? Ik sta al wel in het theater
met een voorstelling over
dubbelbloedigheid, maar jeetje. Een
verfilming. Ik weet het, ik heb laatst
een prachtige voorstelling gezien
Melk en dadels. De hoofdrol wordt
vertolkt door Kyra Bououargane, zij
is Marokkaans, dus ik hoop niet dat
ik met deze keus m'n Surinaamse
zusters op m’n nek krijg, haha. Dan
graag Jenny Arean als mijn moeder

vakantie naar Florida. Mijn man,
die net zestig is geworden, was
vroeger profvoetballer. Hij heeft
nog een tijdje in de VS gevoetbald,
onder andere bij Fort Lauderdale.
We gaan met z'n tweeén en ik heb
er heel veel zin in. Het wordt een
soort trip down memory lane. Heb
je andere genomineerde titels
gelezen? Griet op de Beeck Het
beste wat we hebben, Marieke
Lucas Rijneveld De Avond is
ongemak en Renate Dorrestein
Dagelijks werk.
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BIOGRAFIE

Etchica Voorn (1963) is ondernemer, auteur en blogger. Zij is de oprichter van
Talentroom.eu, een internet-community voor talenten, recruiters en managers. In
2015 en 2016 stond Voorn op plaats 49 in de Kleurrijke top 100, een lijst van
invioedrijke, kleurrijke Nederlanders,

JURYRAPPORT

In het autobiografische Dubbelbloed doet Etchica Voorn verslag van de
zoektocht naar haar eigen ik. Als dochter van een Nederlandse moeder en
Surinaamse vader, die op haar viffde uit elkaar gingen, voelt ze zich nergens
echt helemaal thuis. Het thema is inmiddels bekend in de literatuur, maar Veorn
heeft het vermogen om in ragfijne trefzekere miniatuurtjes te schetsan wat het
voor haar betekent om niet wit en niet zwart te zijn. Nergens larmoyant of
sentimenteel tekent ze openhartig haar herinneringen op. Het is alsof ze zelf

- nog altijd verbaasd is als ze haar Drentse grootvader vanuit de kamer hoort

roepen of haar moeder al weg is ‘met die zwartjes' Tegelijkertijd moet haar

- Surinaamse oma naar wie ze als meisje jarenlang onbeantwoorde brieven

schreef, niets van haar hebben als ze de 92-jarige dame eindelijk ontmoet. Het
schrijnt en schuurt in dit boek. Voorn hunkert, maar ze veroordeelt nooit. Dit plus
haar vermogen om naast haar pijn, de rijkdom te zien van haar dubbele afkomst,
maakt dat haar verhaal voor alle dubbelbleedigen maar ook veor enkelbloedigen
invoelbaar wordt '
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