In Lviv

in een stoet van dichters

loopt een trommelaar mee

op elke straathoek staan ze stil
lezen een gedicht

maken een praatje

dan vervolgen ze hun tocht

de trommelaar verheft zijn stem:

we lezen gedichten voor van

Zbigniew Herbert en Adam Zagajewski
de Poolse zonen van de stad

ze bieden ons houvast

als wortels aan een boom

ik spreek de trommelaar aan:

Lviv is wat eens Lemberg, Lwéw, Lvov was
statige huizen in verschillende stijlen, stille
binnenplaatsen en talloze palimpsesten

met aan het licht onttrokken leed

maar de toekomst is aan Lviv, Oekraine

de trommelaar antwoordt:
wie uit de bron drinkt
brengt betekenis boven
realiteit drijft op verleden
en deint mee op het heden

in het contrapunt klinken de tijden
en de tragedies
Lviv komt eruit voort



