
Reflectie van 'wijze man' Jeroen Heuvel op 'Den su sapatu' literair café van 30 

april 2019 met als gasten de auteurs: Eric de Brabander, Diana Lebacs en 

Ronny Lobo. 
 

 

 

 

 

Recept voor café literair 

 

Men neme drie auteurs 

met eigen zinnen 

een druïde met een 

gouden knipscheer 

brouw een literaire koffie 

in een café of een hòfi 

 

koor: hòfi di kòfi, hòfi di kòfi 

 



zet je schoen voor Sinterklaas 

loop er in of loop er naas 

Ben je apropiá voor deze ro-man 

of een apropiashon van je ru-man 

 

koor: hòfi di kòfi, hòfi di kòfi 

 

Men voege een eetlepel drijfzand bij een vrouw 

twee snuifjes hiernamaals bij een gram oceaanblauw 

schud zo kort als de langste maand 

een plakje tiramisu plak je naast je zwarte taart, 

een Boyo in verschillende lagen 

druk drie druppels dilemma door Otto's meel 

krul één-en-een-half drachi van de HBW 

een telep brabanse Ròm van Ronny of Roy 

twee ons lobo marino gehakt van Paul 

 

koor: hòfi di kòfi, hòfi di kòfi 

 

dorneer het geheel met duizend 

gebloemde leugentjes 

slik het door, verteer het 

Er is een ik, da's E-ric 

de dag despues, de Dia-na 

Wie van de drie heef 't gedaan 

Ron-ny, Rudolf ni, Fifi ni 

 

Finí - Finí 

 

koor: hòfi di kòfi, hòfi di kòfi 

 

 

Bron: Caraïbisch Uitzicht, 1 mei 2019 
 

 


