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Fosten Surinaamse trouwportretten
Indrukwekkend in woord en beeld

5inds medio september zijn in acht DSB-filialen in Paramaribo, Lelydorp en Nickerie, selecties
van bijzondere trouwfoto's te bezichtigen van echtparen met een Surinaamse achtergrond. De
foto’s van fosten - vroeger tijd — weerspiegelen onze culturele diversiteit en geven een inkijkje
in verschillende familiegeschiedenissen. Lucia Nankoe is de initiatiefnemer en curator van deze
reizende tentoonstelling ‘Trouwportretten, Surinaamse voorouders in beeld 1868-1950". Met
historisch onderzoeker en genealoog, Jean Jacques Vrij, schreef Nankoe een huwelijksfotoboek

over dit onderwerp. -

Telkst JOYCE DOEKHIE Beeld REGILIO DERBY EN JOYCE DOEKHIE

n de Gardenhouse achter op het

terrein van De Surinaamsche

Bank aan de Henck Arronstraat

verwelkomt een bruidspaar in
deftige fosten krosi de bezoekers. In
de zaal heerst een drulkke en gezellige
sfeer. Als de openingstoespraken zijn
gehouden, richten de gasten hun
blikken op de groct tentoongestelde
prachtige zwart-wit foto's met
bijbehorende opschriften.

De oudste foto van de expositie

is van Maria Meijer (1845-1932)
en Rudolph Biihk (1826-1870),
die op 25 maart 1868 trouwden in
Paramaribo. Bruidje Maria houdt
de Bijbel voor haar buik, ze draagt
hun eerste kind. Opmerkelijk is ook
dat bruidegom Rudolph Bihk was
geboren als Rudolph van Gollenstede.
Hij kreeg echter vlak na zijn huwelijk
middels een Gouvernementsresolutie
toesternming om de naam van zijn
overleden vader te voeren. Van
Rudolph wordt vermeld dat hij
directeur werd op de Surinaamse
plantages Maasstroom en
't Vertrouwen, Het huwelijksgelul
duurde kort, want Rudolph overleed
alin 1870. Na het overlijden van haar
echtgenoot kreeg Maria drie dochters
met de weduwnaar Theodorus Menke
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(1829-1889).

Veel langer duurde het huwelijk
van Francina Renfrum (geboren
op plantage Hannover in 1882) en
Badoola (Willem) Fujooah (circa
1879-1959), die op 3 december
1902 trouwden. Badoola Fujooah
was pas anderhalf jaar oud toen hij
na een boottocht van drie maanden
vanuit het huidige India in Suriname
aankwam. Zijn moeder stierf
onderweg, zijn vader was ernstig
ziek geworden en ze verbleven
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Signeersessie Lucia Nankoe

samen in het ziekenhuis. Badoola was
moslim, maar groeide op in een EBG-
weeshuis. Toen hij tien was, overleed
zijn vader aan ‘verval van krachten’.
Het huwelijk met Francina Renfrum
werd gezegend met zeven kinderen.
Op de foto, vermoedelijk genomen
rond 1947, poseren Francina {met
angisa) en Badoola met twee van hun
kleinkinderen op schoot.

Ook Betsy Abigael Morpurgo
(1880-1972) en Coenraad Pos
(1880-1955) poseren zittend voor de
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camera. Het is de beroemde fotografe
Augusta Curiel die ze op de gevoelige
plaat legt. Het stel trouwde op 2
juni 1908 in Paramaribo. De Joodse
familie Pos had Poolse roots en kwam
vanuit Nederland als muzikanten naar
Suriname. De Morpurgo’s, een bekend
Joods geslacht van drukkers, kwamen
oorspronkelijk uit Venetié, ze richtten
later het Koloniaal Nieuwsblad
op. Coenraad Pos studeerde voor
‘praktizijn’ (advocaat) toen hij
met Betsy trouwde en werd later
districtscommissaris in Saramacca.
Ze kregen twee zonen, Raymond en
Hugo, die beiden rechten studeerden
in Leiden. Raymond was onder
meer gevolmachtigd minister en
waarnemend procureur-generaal
en Hugo was rechter, schrijver en
dichter,

Een sprong naar de jaren twintig.
In een tuin vol bloemen wordt
het kersverse echtpaar Elisabeth

Adolphina (Doffie) Arron (1901-
1980) en Richard Wolf (1895-1995)
door de fotograaf vereeuwigd. Op
24 november 1927 trouwden ze

in Paramaribo. Elisabeth was al op
haar veertiende onderwijzeres.
Behalve taal en rekenen gaf ze ook
‘beleefdheidslessen’. Richard was
gerechtsdeurwaarder. Toen de
katholieke Doffie wilde trouwen

met de hervormde Richard, werd ze
overgeplaatst naar Totness in het
district Coronie. Het kon een huwelijk
niet tegenhouden. Ze kregen zeven
kinderen en emigreerden later naar
Nederland.

Op 1 september 1937 trouwden in
Paramaribo Elisabeth (Lize) Nemelc
(1898) en Charles (Chas) Terzol
(1904). Het huwelijk tussen Chas en
Lize werd gesmeed tijdens een feestje
op plantage Spieringshoek. Chas was
toe aan een huwelijk en directeur
Eduard Kensdel kende wel iemand.
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Chas trouwde met een onafhankelijke
vrouw, want Lize bezat een huis, was
caissiére bij warenhuis Kersten en
werkte in de avonduren als coupeuse.
Haar bruidskleding en hoed had Lize
zelf ontworpen en gemaakt. Chas was
hoofdopzichter op plantage Sorgvliet
en werd later bedrijfsleider van
Kersten in Moengo. Ze kregen twee
dochters.

Eigenzinnige keuze

In 1938 trouwden Nelly Teunissen
(1915-2014) en Erwin Gravenberch
(1912-1990). Nelly Teunissen uit
Malang (Qost-Java) was achttien
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toen ze met een zwarte Surinamer
thuiskwam. Haar ouders vonden
het maar niks en toen ze met hem
trouwde, lieten haar vriendinnen haar
vallen. Haar man, Erwin Gravenberch,
was naar Nederlands-Indié gekomen
als militair van het KNIL (Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger). Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werkte hij
onder afschuwelijke omstandigheden
als krijgsgevangene aan de Japanse
Birma-spoorweg. Daar had hij zijn
hele leven nachtmerries van. Op de
trouwfoto draagt Erwin het militaire
tropen uitgaanstenue.

Ook Alice Flugel (circa 1924-
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1962) en Hira Mungra (circa 1928-
2004) moesten etnische verschillen
overbruggen toen ze in 1942 in
Paramaribo trouwden. Haar Duitse
achternaam dankt Alice Fliigel
aan een militair geneesheer die
halverwege de negentiende eeuw
diende bij de Surinaamse landmacht.
Kort na haar geboorte overleden
haar ouders. Ze werd grootgebracht
door een oom en een tante. In de
oorlogsjaren kreeg ze een relatie met
Hira Mungra, kleermaker van beroep,
maar in die tijd was hij gemobiliseerd
als militair. Ze trouwden en kregen
vijf kinderen, waaronder de bekende
psychiater Harry Mungra. Het
huwelijk hield geen stand. Ook haar
tweede huwelijk liep op de klippen.
Hira hertrouwde eveneens, met een
Hindostaanse, en vestigde zich later
in Nederland.

Bij een van de jongste foto's uit
de collectie houden we halt. Irene
Gardeslen (geboren in 1926} en
Leonard Bakboord (1919-1976)
trouwden op 27 september 1950.
Irene had een gezin van zeven
kinderen en ook de zorg voor haar
ouders. Ze had een glazenwasserij
en huizen in eigendom. Haar eerste
echtgenoot, Eligius Berkenveld,
overleed kort na hun huwelijk. Ze
hertrouwde met Leonard, die in
1944 als telegrafist naar Australié
was gegaan. Hij behoorde tot de
Surinaamse vrijwilligers die waren
geworven voor de strijd tegen Japan.
Leonard keerde in 1949 terug naar
Suriname. Na het overlijden van haar
tweede man bleef Irene aan het werk.
Voorwaar een sterke vrouw om ons
verslag mee af te sluiten.&



