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Het wilde maar niet gaan regenen. Dagen gingen
voorbij zonder dat er zelfs maar een druppel water
uit de hemel viel. De planten verlepten en gingen

dood. De velden verdroogden. De oogst was slecht.
Het was voor iedereen armoe en ellende; zelfs
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Nanzi en al hun kinderen werden steeds magerder.”

Uit Hoe Nanzi de koning beetnam van Nilda Pinto
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Nanzi/Anansi zal eeuwig bestaan

De verhalen over de slimme spin Nanzi, in andere culturen ook Anansi
genoemd, werden mondeling overgedragen tot zij op schrift werden
gesteld. Daarom zijn er ook verschillende varianten van de verhalen
die oorspronkelijk uit Ghana kwamen en door de slavenhandel in

‘De Nieuwe Wereld’ kwamen. a 1oin buijx @ Doesjka Bramlage

iemand weet hoe oud

de verhalen van de

slimme spin Nanzif
Anansi zijn. De verhalen werden
altijd mondeling doorverteld en
steeds door de verteller enigszins
aangepast. De verhalen komen
oorspronkelijk uit West-Afrika, uit
Ghana, van het volk van de Ashan-
ti. Door Afrikaanse slaven werden
de verhalen meegevoerd naar
Amerika, ‘De Nieuwe Wereld’

en de tekst enigszins is aangepast
aan de huidige tijd, zonder de
oorspronkelijke verhalen tekort
te doen. Het boek is bijzonder
mooi vormgegeven. De tekst in
Papiaments is rood, de Nederland-
se tekst blauw. Het boek heeft
illustraties van verschillende
illustratoren die ieder hun eigen
stijl hebben.

Opvallend in de verhalen is dat
het gezin van Nanzi vaak honger

waar de verhalen deel gingen Hoe Nanzi de heeft en dat Nanzi dan een list
uitmaken van de cultuur van on- koning beet- moet verzinnen om aan eten te
der andere Suriname en de Neder- nam en andere komen. ‘Vele jaren leefde Nanzi
landse Antillen. Pas aan het eind Antilliaanse in diepe armoede. Elke dag moest
van de negentiende eeuw werden verhalen over  hij negen kinderen en zijn vrouw
de verhalen opgetekend, eerst in de slimme Ma Koko te eten geven.” Nanzi
het Papiaments van de ABC-eilan- spin [ 10+ moet allerlei klusjes doen om aan
den, in het Sranantongo van Suri- e geld te komen en roept dan vaak
name en in andere Creoolse talen Nilda Pinto de hulp van God is. Maar de verlei-
van landen in het Caraibisch ge- oo ding is te groot om ook op een
bied. Vertaling Wim slimme manier aan eten te ko-
Nilda Geerdink-Jeserun Pinto Baart en Lieke men. Hij gaat vaak stelen bij de
(1918-1954) is de eerste die ooit een  van Duin koning (die niet als een koning in

bundel verhalen van de slimme
spin uitgaf in het Papiaments. Dat
was in 1952 (Cuentanan di Nanzi).
Een tweede druk daarvan ver-
scheen in 1965. In 1983 verscheen
er een nieuwe druk onder de titel
Kuenta di Nanza. En nu is er dus een
geheel vernieuwde vierde editie,
waarbij de oorspronkelijke teksten
nog eens goed doorgenomen zijn
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de huidige betekenis gezien moet
worden, maar meer als een stam-
hoofd) die voldoende te eten
heeft.

Tijger

Een belangrijke rol in veel verha-
len speelt de tijger Cha Tiger.
Bijzonder mooi om te lezen is
‘Hoe de tijger Nanzi bedroog’,

direct gevolgd door het verhaal
‘Hoe Nanzi de tijger bedroog’.
Opvallend is dat de tijger soms
gedood wordt, terwijl hij in vol-
gende verhalen weer gewoon een
rol speelt. Dat geldt ook voor
Nanzi die dood gaat in een ver-
haal en daarna weer een levendi-
ge rol speelt in een ander verhaal.
Ook de Duvel komt in enkele
verhalen voor. Nanzi kan de ver-
leiding van een fluit waardoor hij
alles kan krijgen wat hij vraagt
niet weerstaan. ‘Als je het goed
hebt, mag je alles houden, ook de

fluit. Maar als je het fout hebt,
dan is alles afgelopen en wanneer
je doodgaat, sleep ik je naar de
hel.” Het verkopen van je ziel aan
de duivel kennen we uit veel
andere verhalen. Sommige verha-
len hebben ook een duidelijke
moraal: ‘Zo zie je maar: wie een
kuil graaft voor een ander, valt er
zelfin’ en ‘Eigen schuld, dikke
bult voor Nanzi. Waarom moest
hij ook zo gulzig zijn.’

Anansi

Johan Ferrier (1910-2010) vertelde
kinderen op scholen en in biblio-
theken in Suriname *Anansito-
ri’s”: fabels van de spin Anansi. In
1986 werden zijn verhalen voor
het eerst in boekvorm gepubli-
ceerd, met zwart-wit illustraties
van Noni Lichtveld (1929-2017). In
de editie van 2010 werden die
vervangen door schitterende
gekleurde illustraties, die zijn
opgenomen in deze heruitgave,
waarbij de tekst (uitsluitend Ne-
derlands) enigszins is bewerkt.
Mooi is om verhalen uit beide
bundels met elkaar te vergelijken.
‘Anansi ben de! Anansi del Anansi
sa tan! Anansi was er! Anansi is er!
Anansi zal eeuwig blijven be-
staan.’ Beide boeken leveren hier
een geweldige bijdrage aan.
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