Voor Sakoentela Hoebba
door Saya Yasmine Amores

Gedicht 3

Een lang leven

verdwijnt in een fragment.
Soms had zij geen tijd
soms te veel aan tijd.
Soms was zij er

en soms niet.

Nu is zij aanwezig

in haar afwezigheid!

Gedicht 4

Op weg naar het huis van God
schreef zij mij vaak.

Soms strompelde zij

soms struikelde zij

soms hield zij even vast

aan haar dierbare

tot zij besloot

om even te gaan liggen

en te praten met God.
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