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De wereld
op z'n kop

Auteur en docent Henna Goudzand Nahar laat
in haar boek ‘De geur van bruine bonen’ zien
hoe moeizaam culturen samenvloeien. “Een open
houding hebben is niet altijd makkelijk.”

n de roman De geur van
bruine bonen zet Henna
Goudzand Nahar het leven
centraal van de Surinaam-
se leerkracht en moeder Ilse Madrettor.
llse geeftles op een zwarte basisschool,
is getrouwd met Henk — met wie ze is
opgegroeid in Suriname — en heeft twee tie-
nerkinderen. Op haar vijftigste worden de
zekerheden in haar leven aan het wankelen
gebracht. Tlse hecht aan haar familie, maar
de relaties met zus, nichten en moeder zijn
niet makkelijk. Op school botert het slecht
tussen haar en de directeur.
Ilses dochter Abigail gaat naar een wit
gymnasium en vindt dat haar moeder niet
goed voor zichzelf opkomt en dat ze koste
wat kost vashoudt aan haar familie. Abigail
is veel radicaler. Het gladstrijken van
kroeshaar bijvoorbeeld, vindt ze maar niks.
‘Waarom stop je je krullen weg’, vraagt zij
aan Ilse. Abigail begint met een klasgenaot
een blog over kroeshaar.
Henna Goudzand Nahar is docent, eerst
in Suriname en nu in Amsterdam. In ‘De
geur van bruine bonen’ laat ze de impact
zien van migratie. Hoe generaties kunnen
botsen en hoe moeizaam twee culturen
soms samenvloeien. Goudzand Nahar: “De
Surinaamse cultuur is verweven met de

geschiedenis van kolonialisme en de nala-
tenschap van de slavernij. Ilse Madrettor
is kostwinner. Ze is iemand die altijd maar
doorgaat. Maar ook bij haar beginnen er
scheuren in het fundament te ontstaan.
Surinaamse vrouwen zijn opgevoed met
hetidee dat ze sterk moeten zijn. Maar nie-
mand leerde ons dat Surinaamse vrouwen
heel lang geen keus hadden. Tijdens de sla-
vernij stonden ze er vaak alleen voor. Ock
later, voor onze voormoeders die als con-
tractarbeidsters uit India en Java kwamen,
was het leven zwaar. Als je je sterk moet
houden, kom je minder toe aan jezelf.”

Ilse Madrettor wovdt door haar dochter aan
het twiifelen gebracht. Doet ze het allemaal wel
qoed?

“Ilse werkt op een Nederlandse school,

zit op een wandelclub met Nederlandse
vrouwen, haar beste vriend Jan is een
Nederlander en toch blijft er genoeg over
om over te tobben. Haar dochter Abigail is
in Nederland geboren en heeft zich de Ne-
derlandse cultuur helemaal eigen gemaakt.

Ze brengt die nieuwe wereld mee naar huis.

Quders zonder migrantenafkomst hebben
natuurlijk net zo goed kwesties met hun
puberkinderen, maar door een migratie-
achtergrond zijn de issues soms heftiger.

Er zijn al romans verschenen van kinderen
uit een migrantenmilieu, over hun verzet
tegen de cultuur van hun ouders en hun
voorkeur voor een meer westerse levens-
stijl. In mijn roman beschrijf ik de worste-
ling van de moeder. Zij staat tussen twee
generaties in. Tlse moet steeds ontrafelen of
het meningsverschil met haar dochter en
de verhouding met haar moeder komt door
de cultuur of door hun karakters. Dat is een
hele klus.”

Op het gymnasium krijgt Abigail de opdracht
een stamboom te maken. Maar Ilse en Henk
kennen hun vaders niet. Ilse belt de docent om
het uit te leggen, maar hij hoort het niet.

“Dat ze hun stamboom niet kennen, is

één van de lastige overblijfselen van de
slavernij. Huwelijken mochten niet tijdens
de slavernij en relaties werden niet erkend.
Partners en kinderen konden verkocht
worden. Dat werkt nog steeds door in de
relaties van Surinamers. Maar het lukt de
docent van Abigail niet daar rekening mee
te houden. Hij houdt vast aan de opdracht.
Op sommige scholen in de Randstad heb
je wel zestig nationaliteiten. Een enorme
uitdaging voor docenten. Migrant zijn
betekent dat de wereld op zijn kop staat.
Dat wat gewoon is in de eigen cultuur is

opeens onacceptabel in de nieuwe cultuur,
of andersom. Zo worstelt Abigail dus met
Zets van haar migratie-achtergrond. Haar
Elasgenoten hebben wel een uitgebreide
stamboom. Als leerkracht zou je je bewust
mogen zijn van de verschillen. Fen open

‘Surinaamse
vrouwen zijn
opgevoed met
het idee dat ze
sterk moeten

zyn’

houding hebben is niet makkelijk. Ook Ilse
slaagt daar niet altijd in.”

Iise ziet als leevkvacht dat sommige migranten-
gezinnen hun kinderven strenger opvoeden dan
Nederlandse ouders.

“Sommige migrantenleerlingen kunnen
niet goed uit de voeten met de vrijheid op
school. Of beter gezegd met de verschillen
tussen de opvoedingsstrategie thuis en die
op school. Dat houdt Ilse bezig. Ze vraagt
zich af of de school daar rekening mee
moet houden. Ook ten opzichte van haar
kinderen tobt ze op dit gebied. Houdt ze
haar kinderen niet te strak? Kunnen ze
straks mee in de maatschappij?”

Hoe overbrug je als docent de verschillende
culturen?

“Als docent zou je moeten zien dat er
andere waarheden bestaan naast de jouwe.
Je zou hier een keer een studiedag aan kun-
nen wijden. En soms is het ook te laat. Als
je pas het gesprek met sommige leerlingen

Henna Goudzand Nahar: “Als docent zou
je moeten zien dat ev andere waarheden
bestaan naast de jouwe.”

wil gaan voeren nadat er bijvoorbeeld een
terroristische aanslag is gepleegd, dan
houden ze de deur voor je dicht. Waarom
zouden ze je iets vertellen? Ben je eerder
geinteresseerd geweest? Het gesprek zit in
kleine dingen. Hoe was je weekend? Hoe
gaat het? Het gaat erom dat kinderen ge-
zien worden. Je kunt een gesprek hebben
over verschillen in kleding en taal, over
feesten en tradities. Het gaat om allemaal
samen. Ook binnen een groep migranten
met dezelfde aflkomst zijn soms grote
verschillen. Dat maakt Ilse Madrettor in
het boek ook mee. Het is niet zo dat haar
Surinaamse collega’s op school het per se
voor haar opnemen. Soms juist niet en dat
vindt Ilse dan ook weer confronterend.” W
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