
Ton van Reen: Het nooit geschreven verhaal 

 



Limburg, de jaren zestig. Eén van de drie hoofdpersonen uit Het nooit 

geschreven verhaal pleegde in 1959 bij een uit de hand gelopen ruzie 

in Koningslust een moord. De politie wist snel een bekentenis van 

een van hen af te dwingen want, zo was de redenering, als twee 

jongens vechten om een meisje dat eindigt in moord of doodslag, is 

degene die overleeft toch de moordenaar? Wie het werkelijk heeft 

gedaan blijft tot het einde van deze historische roman verborgen 

maar dat de verkeerde persoon 12 jaar wegens moord in de 

gevangenis heeft gezeten wordt steeds duidelijker. Schrijver en 

journalist Ton van Reen baseerde zijn verhaal op gesprekken die hij 

als leerling‐verpleger in de Ursulakliniek voor psychiatrische 

patiënten in Wassenaar voerde met een man die vertelde over een 

misdaad die hij niet had begaan maar waarvoor hij de schuld wel op 

zich had genomen. Het drama speelde zich af in een kloosterdorp in 

Limburg en Van Reen, schrijver van zowel romans als jeugdboeken, 

besloot het zestig jaar later te reconstrueren. Het resultaat is een 

heel mooi dorpsportret waarin drie generaties onbewust betrokken 

zijn bij het vriendengeheim dat na zestig jaar op een bijzondere 

manier wordt opengebroken. De uitkomst sluit aan op het thema van 

de Boekenweek, De eerste liefde, en is tegelijkertijd een ode aan 

vriendschap voor het leven. 

Ton van Reen: Het nooit geschreven verhaal. In de Knipscheer, 240 

blz. € 19,50 

 


