Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 07:33
ee Passend bij het gedicht van vandaag: Dat mag je ook (al niet meer) zeqgen

— over inclusieve taal.
ee \Vanavond 19.30: online interview met auteur van het bovenstaande boek,

Vivien Waszink.

ee | qura’s taalpopkeuze van de dag: ‘JE HAAT GEEN MAANDAG, JE HAAT
KAPITALISME’ (2021). Met ultrakorte nummers in KAPITALEN schopt HANG
YOUTH tegen het systeem.

ee Daghoek: 5 oktober 1691: Constantijn Huygens over de vrouw van Baron

Heyde, die hem zeer bevalt op haar neus na.
ee \Vanwege de Week van het Nederlands deze week vijf gedichten over (de

Nederlandse) taal. Als derde een gedicht van Edwin de Groot.

De schijn van onbevlekt

ik herinner mij nog dat de postbode afscheid nam van zijn gleuf
hij kreeg er een inwerp-opening voor terug
de post lag niet anders op de mat

dat ik werkte met, ik zei mongooltjes, voor de drumband uit
ik liet ze, ik moest me ongelogen doodschamen en toen
werd kreupel rechtgezet met minder valide

bouwvallig ook, schiet me nu te binnen, het gebruik van rijm in een gedicht
negerzoen een woord dat absoluut nooit meer gesproken mag

een kaarsje branden voor de slaven, dat zeker wel

en zingen wat God's liefde wel niet vermag

en voor elk gebroken beeld een nieuw beeld boetseren
met rechtschapen edel gezicht

tot het weer donker wordt

en weer licht

en donker

licht

Edwin de Groot (1963) uit: Neus tegen het glas (2022)
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e Laurens Jz. Coster — iedere werkdag een gedicht

e Redactie: Raymond Noé

e Reacties, suggesties /// Aan- en afmelden.

e Archief (wordt niet meer bijgehouden) /// Facebook
* Ook op Neerlandistiek.nl

e Coster op Instagram: Vier regels.



