Acht personages

Wanneer een boek acht bewoners kent
en het mensen zijn die de wereld op
geheel eigen wijze beleven, vraagt de
schrijver ervan veel
van zichzelf. Als de
dood zucht, houd ik
mijn adem in, de
vierde roman van
Lex Paleaux, speelt
zich af in een psychi-
atrische kliniek in de
jaren negentig. Ook
hier krijgen persona-
ges een eigen hoofd-
stuk, leren we hun
visie op de wereld
kennen en ook de
verhalen die over hen
rondgaan. Wat is
waar, wat is waanzin,
is de vraag die de

lezer zich zeer lang blijft afvragen. Door

informatie over de psychische staat van
de patiénten slechts met kleine vleugjes
toe te voegen, speelt Paleaux met zijn
lezers. Wie niet ieder woord weegt dat
hij schrijft, mist aanwijzingen die later
in het boek van groot belang blijken.
Lang denk je dat het een grote groep
adolescenten betreft, terwijl de nauw-

Een goede roman vraagt
om veel elementen: vorm,

humor, helderheid.

gezette lezer al veel eerder een vermoe-
den over het aantal bewoners van de
Kliniek heeft gekregen. Uiteindelijk
blijkt deze roman om herlezen te vra-
gen, zowel door de briljante vorm als
door de kritiek die de auteur spuit op
de opvang van ‘moeilijke jongeren’ in
het verleden. Dat deze deels autobio-
grafische roman een genot is om te
lezen komt ook door de zwartgallige
humor. Een goede roman vraagt om
veel elementen: vorm, humor, helder-

i heid. Alleen daarmee kun je zo'n heftig
onderwerp aantrekkelijk maken voor

de boekhandel.

02 2023 Schrijven Magazine | 29



