Over ‘De Madurese vriend’ van Kees Ruys

door Esther Wils

Ruys’ nieuwe reisboek is atypisch: hij wordt al decennialang naar één plek
getrokken, die niet speciaal mooi is, en wil er vooral één man terugzien, met
wie hij geen lange gesprekken heeft, geen spectaculaire avonturen beleeft,
maar wel een diepe, romantische mannenvriendschap. Intussen kijkt hij wel
degelijk goed om zich heen en schetst hij een beeld van een veranderend
Indonesié dat tegelijk gevoelig, rauw-realistisch en humoristisch is. Nauwelijks
gehinderd door postkoloniale schuldgevoelens, wel zeer begaan, oplettend en
authentiek; ouderwets in de goede zin van het woord.



