Het einde van deze WritersBlog (9)

Well, well, well, never start a WritersBlog with the words well well well, for not
all is well that ends well. Especially Number Nine of course, which Nikola Tesla
and The Beatles have so very thoroughly investigated. 3.6.9. of Nikola Tesla
highly recommended. In fact, it’s time to watch it again. YouTube.

Two little worldrocking events are awaiting me, and with that, U. :

1. The Secret Birthdayparty at Huijsing Books in de Gierstraat, zaterdag 13
mei a.s., van 15.00 u. tot 17.00 u., In the Pitch Murphy Slaw en Mrs. Pear.

Er is verjaardag staart zolang de voorraad strekt. Om mee te kwis spelen. Geen
verquizting. Ik overweeg een fles Bombay Gin aan te schaffen. Goede raad is
ook duur. Kan dus bij overweging blijven.

2. Tijdens het Vurige Tongen Festival In Ruigoord, met Pinksteren, 29 mei,
zal Murphy Slaw gepitched worden. Meer onformatie volgt.

3. En dan wordt het tijd om heel langzaam de focus te gaan richten op The
Very Very UnCool Cool Canasta Club hier ten huize van ondergetekende. Lid
worden? Voorlopig lijkt me de zondagmiddag er geschikt voor te zijn. 1x per
maand. Met soep salade brood. Gasten nemen hun lievelingsdrank mee. En
dan een keer in de tweemaanden de neem-mij-in-de-veiling-sessie..: Te Koop:
Boeken, stenen kunst vintage enz enz. Te Huur Een Act Tussen De
Schuifdeuren...

4, En dan het slijpen en polijsten van ‘The Wonderful Disappearance of Mrs
Pear’.
5. Ondertussen m’n huis leegruimen. Van Strevenswaardig tot

Stervenswaardig.
6. Het A.I.R. Project.

7. Een X-Po van de reisfoto’s. Wie weet.

8. Thanxxxx voor alle aandacht. Veel leesplezier enz enz zen zen.

9. En toen werd ik ziek. Ziek en wel ff present in de Gierstraat. Was meer
mwah.

Nu weer beter. Helemaal geland in het Hier & Nu. Focussen op het Vurige
Tongen Festival in Ruigoord, met Pinksteren, zo. 21-5-23, 15.30 u., bij
boekpresentaties: Murphy wordt gepitched. En ja, dat is het einde van deze
WritersBlog. Tot Vurige Tongen!!!Byebye!



