Een Curacaose potpourri

p Curacao is de fami-

lienaam Palm zo onge-

veer synoniem aan

muziek. Het lag dus

voor de hand dat ook
Walter (1951), kleinzoon van de
vermaarde componist Jacobo Palm
(1887-1982), in de muziek terecht
zou komen. Maar hij koos al jong
voor de literatuur, in het bijzonder
de poézie. Er zit echter ook zeker
muziek in zijn poézie, wat vooral
valt te horen als hij zijn gedichten
zelf op melodieuze wijze voor-
draagt.

Walter Palm schrijft ook proza.
Zo herinner ik me het verhaal
Curacao steekt de oceaan over
(1997), waarin hij als gedachte-
experiment zijn geboorte-eiland
naar de Nederlandse kust versleept.
Als de winter aanbreekt, ontstaan
et problemen,

Onlangs verscheen De vele ge-
zichien van mijn pen, waarin Walter
Palm reflecteert op eigen werk en
van alles en nog wat samenbrengt:
autobiografische schetsen, verha-
len over Curagaose kunstenaars die
in zijn jeugd bij hem in de buurt
woonden, een overzicht van zijn
dichtbundels voorzien van achter-
grondinformatie, een verslag van

‘twee memorabele avonden met
Salman Rushdie’, twintigrgedich-
ten en drie korte verhalen waaron-
der het eerder genoemde Curagao
steekt de oceaan over, vijf recen-
sies en twee beschouwingen over
Dubbelspel van Frank Martinus
Arion en Mijn zuster de negerin
van Cola Debrot, door Palm conse-
quent gespeld als Mijn zuster de

Wellicht de interessantste bij-
dragen hebben direct te maken met
Palms werk in Den Haag. Vanaf
1982 had hij ‘de eer [...] om jaren-
lang ministers van uiteenlopende
politieke pluimage te mogen advi-
seren over het beleid ten aanzien
van etnische en religieuze diversi-
teit. Opgegroeid in de Curagaose
smeltkroes was dit een kolfje naar
mijn hand.” In 2017 ging hij met
pensioen.

Een paar jaar later sprak hij in
Het Parool zijn zorgen uit over de
omgang van de politiek met mos-
lims. Hij wees erop dat veel joden
in het vooroorlogse Duitsland het
antisemitisme onderschatten. Vol-
gens Palm paste Hitler de zogehe-
ten salamitactiek toe: ‘Geleidelijk-
heid zorgt ervoor dat abnormale
zaken als antisemitisme en islamo-
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fobie op termijn als normaal wor-
den beschouwd.’

In De vele gezichten van mijn
pen staat Walter Palm onder meer
stil bij zijn essay Het sluipend gif
van islamofobie, 1989-2019, ‘een
felle aanklacht tegen toxische isla-
mofobie, een vurige verdediging
van de Grondwet en een woedende
uitval naar partijen die de Grond-

wet aan hun laars lappen, sterker
nog, als voetveeg gebruiken’. Veel
reacties kwamen er niet op dit
essay. Volgens Palm was in de
journalistiek kritiek op islamofobie
taboe. Hij wijst op twee valkuilen.
De eerste is generalisatie: ‘Dé
islam bestaat niet, want de islam is
geen monolithisch geheel.” Selec-
tieve verontwaardiging is de
tweede valkuil. “Niet alleen in de
islam zijn er vrouwonvriendelijke
en homovijandige stromingen.’

11 september 2001 inspireerde
hem tot de dichtregels: ‘Een oase
van tolerantie/ verdroogd tot/ een
cactus van islamofobie.’Om ten
slotte te constateren: ‘Van een zij-
den bries werd islamofobie een ijze-
ren orkaan.’
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