Frans Lopulalan

| eel beelden spoken door mijn hoofd bij het typen
¢ van zijn naam. Eén is: waarom word ik in mijn
| ziel geraakt door collega’s als Frans Lopulalan

en Jimi Bellmartin? Moet ik het over Molukkers

hebben? En hoe dan wel? Over de schandalige,

weerzinwekkende manier waarop zij door de
Nederlandse overheid (‘De overheid zorgt goed voor
ul’) zijn behandeld? Moet ik het hebben over de pijn
die dat heeft veroorzaakt, de frustratie, de onderhuidse
woede? Maar nee, ik denk eerder aan de manier
waarop mijn beide geliefde collega’s zich in muziek en
literatuur voortbewogen.
Ik heb al eens eerder het woord gebruikt: koninklijk.
Niet in de tegenwoordige verloederende betekenis,
maar het koninklijk in de manier waarop mijn zus door
het huis schreed. Mijn zus, van een andere vader,
een Indonesische prins, maar dat wist zij toen nog niet.
En toch schreed ze koninklijk door het huis.
Op die manier maakte Jimi zijn muziek en schreef
Frans zijn verhalen. En misschien, waarschijnlijk,
was het juist de onderliggende pijn van wat hen en
hun ouders is aangedaan en de manier waarop ze dat
in hun taal verwerkten, dat bij mij het woord koninkiijk
deed opborrelen. Innerlijke beschaving, zou mijn vader
misschien hebben gezegd. lk weet het niet. Er is meer,
maar ik kan het niet goed benoemen. lk weet alleen
dat zij mij tot in mijn ziel hebben geraakt.

Frans Lopulalan, zoon van Maria Francine Silanoy, ge-
boren op Ambon, en van Alfonsus Lopulalan, van de
stam Tamaéla-Tetelepta, geboren in Porto op Sapa-
rua. Zijn debuutroman Onder de sneeuw een Indisch
graf, verscheen in 1985 bij uitgeverij In de Knipscheer.
Deze kleine uitgeverij bood onderdak aan veel jonge
schrijvers met roots in de voormalige kolonién, Indié,
Suriname, de Antillen. Ontheemd, zoals zij op een be-
paalde manier waren. Frans zou misschien het woord
weeshuis hebben gebruikt. Veel van hen zouden, na-
dat ze dit literair ouderlijk huis hadden verlaten, grote
prijzen binnenhalen: Astrid Roemer, Alfred Birney,
Marion Bloem, om er enkelen te noemen.

Frans Lopulalan vertegenwoordigde het eilandenrijk
der Molukken en hij zou wat mij betreft alle literaire
prijzen tegelijk mogen ontvangen. Het zal inmiddels
niemand meer verbazen: waar ik Jimi Bellmartin
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zie als de beste
zanger ooit in
deze Lage Landen,
beschouw ik Frans
Lopulalan als de
beste Nederlands-
talige schrijver na
Hugo Claus en
Jan Wolkers, of
: misschien wel
als de beste naoorlogse schrijver. Zijn gepubliceerde
oeuvre is minuscuul maar subliem. Alleen Nescio,
met wie Frans zich weteens vergeleek, kan bogen op
zo'n exquise oogst van zo'n grote kwaliteit.

Maar goed, daarmee is mijn eerste vraag nog steeds
niet bevredigend beantwoord. In zijn verhalen wilde
Frans de Molukse geest laten voortleven, zijn ouders
Maria en Alfonsus, de rijke traditie van zijn voorouders.
En hoe voortreffelijk zal die wel niet zijn, met kinderen
als Frans Lopulalan. Die traditie, heeft hij eens gezegd,
heeft zijn waarde bewezen: het waren allemaal uitste-
kende mensen.

lk denk dat hij daarmee, zo simpel, mijn vraag heeft
beantwoord. Het waren allemaal uitstekende mensen.
Het is de mens die mij heeft geraakt. Het is de mens,
die weerspiegelt in de uitingsvorm. Het onvoorwaar-
delijk onder alle omstandigheden trouw zijn aan je
eigen waarden. Trouw zijn aan jezelf. Wat ook de prijs
zal zijn. Dat is wat wij van Molukkers, als ik even mag
generaliseren, kunnen leren.

lets waaraan, wat mij betreft, grote behoefte bestaat in
de wereld waarin wij leven.

Ernst Jansz in gesprek met Frans Lopulalan in het tv-program-
ma 'De Ontmoeting’, een serie van vijf praatprogramma’s
waarin twee gasten van gedachten wisselen over door henzelf
gekozen onderwerpen (lkon, 20 juni 1986).
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