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HAARLEMSE NIEUWE

Alle boeken op deze pagina’s zijn verkrijgbaar bij De Vries Van Stockum.

Oog voor onderzoek
Wie was de Surinaamse Petronella de Moor uit de Jansstraat? Hoe raakte Adriana Burlamacchi 
vanuit Bengalen verzeild in Haarlem? Welke rol speelden de Haarlemse broers Balthasar en 
Joseph Coymans in de slavenhandel? En hoe komt een Afrikaanse jongen op een werk van 
Frans Hals? De huizen en straten van Haarlem dragen de sporen van koloniale slavernij. 
In Haarlemmers en de slavernij komen ruim honderd plekken in en rond de stad in beeld, 
met verhalen van tot slaafgemaakten en hun handelaren, rijke kooplieden, wegkijkende 
bestuurders, vrije mensen van kleur en uitgebuite zeelui.  Voor dit onderzoek hebben de 
auteurs talloze archieven en museumcollecties tot in detail doorgespit. Ook spraken zij met 
Haarlemmers van wie voorouders in slavernij waren gehouden. Dit boek voegt met al deze 
persoonlijke verhalen van toen en nu een nieuwe laag toe aan de geschiedenis van Haarlem. 
Uitgeverij In de Knipscheer, € 19,50.

HOOGSTPERSOONLIJK
Het is onvoorstelbaar wat je 
allemaal met haar kunt doen. 
Haar leidt een eigen leven, 
en toch sparen we kosten noch 
moeite om het naar onze hand 
te zetten. Haar kan een bron 
van frustratie zijn, maar is in 
veel gevallen ook een teken van 
trots. Haarlexicon Haar van de 
Haarlemse Natasja Admiraal 
is dan ook onmisbaar voor 
iedereen die zich weleens druk 
maakt om de vraag: zit mijn haar 
goed? Waanders, € 26,95.

VER VAN HUIS
In Heimwee moet je koesteren 
blikt de Heemsteedse Floortje 
Dessing terug op vijfentwintig 
jaar reisprogramma’s maken. 
Ze vertelt over wat ze leerde 
van mensen die het roer 
omgooien en kiezen voor een 
leven dichter bij de natuur – en 
waarom ze daar zelf nog niet 
klaar voor is. Maar ze deelt ook 
luchtiger inzichten: zoals de 
ontdekking dat neushoorns net 
zo goed een ochtendhumeur 
hebben. Meulenhoff, € 22,50. 

GELIEFDE PRINSES
In het deel Opstaan van De 
Koningsspelen is de spelshow 
waarbij prinsen en prinsessen 
worden getest op hun 
bekwaamheden in volle gang. 
De door de Haarlemse Mary 
van de Kerkhof bedachte 
Prinses Arabelle worstelt nog 
altijd tegen haar onzekerheid en 
de verwarrende gevoelens waar 
zij zich bewust van geworden 
is. Blijvend staat haar de opgave 
om de opdrachten succesvol af 
te ronden. Boekscout, € 21,99. 

GRUWELIJK EPISODE
Tijdens de belegering slaagden 
de Haarlemmers er ooit in het 
onoverwinnelijk geachte leger 
van de Spaanse koning Filips II 
zeven maanden te weerstaan. 
Willem Janszoon Verwer schreef 
er in zijn Memoriaelbouck over. 
Barbara Kooij verzorgde de 
hertaling in modern Nederlands 
en laat ons deze gruwelijke 
episode uit de Haarlemse 
geschiedenis in Dagboek van een 
ooggetuige herbeleven. Uitgeverij 
Loutje, € 27,50. 
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De bistro, baken van de hongerigen. Een van zijn beroemdste vertegenwoordigers, Stéphane Reynaud, 
deelt in Bistrotier 250 recepten om van te smullen. Wat dacht u van favorieten als steak tartare, escargots, 
mayo-eitjes, terrines, oesters, steak frites, boeuf Bourguignon, rillettes met brood en uiensoep? 
Fontaine Uitgevers, € 44,99. 

Geen kleine reisgids voor in je tas, maar een boek om heerlijk in je stoel bij weg te 
dromen over je toekomstige reis naar, in dit geval, Parijs. Hélène Rocco laat je in Parijs ieder 

arrondissement zien. Bekijk een van de mooiste steden ter wereld door de ogen van een 
Nederlandse fotografe en bewonder de architectuur, musea en winkelpromenades om 

vervolgens neer te strijken op een terras. Mo’Media, € 34,95.

Ilja Gort neemt je in De Hemel mee in het avontuurlijke verhaal van Abel en zijn vrouw Angela 
die samen een wijndomein en bed en breakfast beginnen. Het Zuid-Franse kasteel noemen ze 
‘Hemel op Aarde’ en ze worden bijgestaan door motorbendeleider Sjeng en zijn paranormaal 
begaafde vrouw Kimberly. Helaas wordt hun perfecte wereld ruw verstoord door de komst van 
een criminele bende. De Vrije Uitgevers, € 17,50. 

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de Franse schrijfster Sidonie-Gabrielle Colette werd 
geboren. Haar bekende verhaal Claudine op school is daarom naar het Nederlands vertaald. 

Het verhaal gaat over een vijftienjarig meisje dat in de eindexamenklas zit en woont in 
Montigny in de Bourgogne. Claudine wordt verliefd op juffrouw Lanthenay, maar juffrouw 
Sergent ontdekt dit al snel en ze doet haar best om juffrouw Lanthenay zelf te verleiden. 

Van Maaskant Haun, €25,50. 

In De makkelijke Franse keuken staan al Karins Franse favorieten bij elkaar, al dan 
niet met een twist. Ingewikkeld om zelf te maken? Welnee. Elegante groentetaartjes, 
smeuïge chocolademadeleines, de lekkerste mosselen of een prachtige charlotte met 
lange vingers, met dit boek draait ook de minder ervaren kok zijn of haar hand er 
niet voor om. Uitgeverij Nieuw Amsterdam, € 17,99. 

LIEFDE, LUST EN BEDROG
Een heerlijk boek over het avontuurlijke liefdesleven van de Fransen.  Voorbij komt 

het liefdesleven van presidenten, politici en schrijvers, onder anderen Benoîte Groult 
en Jacques Chirac. Aan de hand van bekende romans, dagboeken en historisch 

onderzoek schetst Henk Steenhuis in Toujours l’amour een fascinerende geschiedenis 
van de liefde in Frankrijk en vertelt hij over romantische en kleurrijke levens vol passie, 
verleidingskunst, avontuurtjes en bedrog. In de liefde kunnen mensen maar beter hun 

verstand gebruiken; dat was in Frankrijk gedurende enkele eeuwen de heersende 
opvatting.  Want wie verliefd was en zijn hart volgde kwam er meestal bekaaid af. 
Gepassioneerde liefde moest buiten de deur worden gezocht en zo ontstond als 

vanzelf een cultuur van leugens, intriges en avontuur. Meulenhoff, € 24,99.


