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Het Theater der herinneringen geschreven door Peter Lenssen is een prachtige 

titel voor deze rijke roman waarin de hoofdpersoon Meryem twee verschillende 

zoektochten onderneemt. Een roman ook waarin ze twee oorlogen lijkt te 

herbeleven die ze niet eens heeft meegemaakt. WO I waar ze bijna letterlijk in 

meegezogen wordt door de verhalen die ze hoort tijdens toevallige gesprekken, 

onverwachte ontmoetingen, foto's, haar bezoeken aan musea en militaire 

begraafplaatsen. Ze is dan in de Westhoek van Vlaanderen waar haast elke 

vierkante meter grond een stille getuige is van het drama van 1914-1918.  

 

Ook in WO II is ze haast lijfelijk aanwezig door zich intensief in te graven in het 

leven van Käthe Kollwitz, een van de twee spillen om wie Het Theater der 

herinneringen vooral draait. Op de achtergrond speelt dan nog eens de dreiging 

van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die een voedingsbodem 

kunnen zijn voor WO III: vluchtelingenproblematiek, vreemdelingenhaat, 

opkomend nationalisme.  

 

De aanleiding van Meryems bezoek aan Vlaanderen, ruim 100 jaar na het einde 

van WO I, is heel bijzonder. Ze is in de ban geraakt van leven en werk van de 

gelauwerde, Duitse kunstenares Käthe Kollwitz, haar tekeningen en beelden. 

Kollwitz die leefde van 1867 - 1945 was haar tijd ver vooruit. Ze kwam op voor 

mensenrechten, was fel tegen oorlog en was een voorvechtster van vrijheid.  

 

Daarom lieten zij en haar man hun zoon Peter de vrije keuze om zich vrijwillig 

aan te melden voor het leger. Hij was de eerste van een groepje vrienden die op 

het Vlaamse slagveld sneuvelde. Zijn radeloze moeder maakte n.a.v. zijn dood 

twee beroemde beelden van een treurend ouderpaar, een moeizaam proces 

van vele jaren. Deze beelden, nog altijd aanwezig op het oorlogskerkhof van 

Vladslo, zijn het uiteindelijke doel van Meryems zoektocht, die ook een poging 

is de drijfveren en gevoelens van Käthe Kollwitz en Peter beter te begrijpen.  

 

Als ze weer terug is in Nederland, krijgt Meryem bericht uit Berlijn dat haar 

vader in een ziekenhuis is opgenomen. Haar moeder is al jaren dood. Na hun 



haastige vlucht naar Berlijn, vanuit Turkije, toen Meryem zeven was, is het 

contact met de familie in Istanbul verbroken. Terug in de stad waar ze is 

opgegroeid, neemt Meryem haar intrek in het appartement van haar vader. Die 

ligt in coma en kan geen antwoord meer geven op de stroom van nooit eerder 

gestelde vragen.  

 

Zo wordt haar gedwongen terugkeer naar Berlijn een onvoorbereide zoektocht 

naar een deel van háár verleden, dat van haar ouders en haar Turkse familie, 

dat volledig in nevelen is gehuld. Ze heeft er zelfs nooit naar gevraagd, er nooit 

echt over nagedacht. Dat gebrek aan belangstelling vervult haar met schaamte 

en wroeging, nu ze zich realiseert hoezeer ze haar ouders teleurgesteld heeft.  

 

Peter Lenssen kondigde onlangs op fb aan een anti-oorlogsroman te willen 

schrijven. Wat mij betreft is hij daarin met Het theater der herinneringen al cum 

laude geslaagd. Met zorgvuldige dosering van feiten, geformuleerd in krachtige, 

beeldende taal, neemt de schrijver de lezer mee in Meryems 

gedachtenuniversum. Haar bekommernis om slachtoffers van oorlogen is 

invoelbaar en oprecht, net als haar walging over de waanzin van oorlog en haar 

woede op de aanstichters ervan.  

 

Lenssen formuleert de gevoelens, observaties en herinneringen van Meryem en 

de personen die haar bezighouden met grote precisie. De exacte weergave van 

historische feiten is voor de schrijver geen doel, maar een excellent middel om 

in woorden een waarachtige Meryem te creëren. Even waarachtig als haar idool 

Käthe Kollwitz die ook in steen geschapen zou kunnen hebben. In elke zin 

waarin Lenssen de herinneringen, gedachten en observaties van Meryem vorm 

geeft, is te lezen hoe intensief hij zich op zijn roman heeft voorbereid. 

 

 

Het theater der herinneringen is met 500 pagina's naar Nederlandse begrippen 

een lijvige roman. De hoofdstukken over Meryems tocht door de Westhoek van 

België worden afgewisseld met hoofdstukken vol herinneringen, afwegingen en 

overpeinzingen over het leven van Käthe Kollwitz, haar gezin, en herinneringen 

over Meryems eigen leven. Die laatste vormen de opmaat voor de 

hoofdstukken waarin de ernst van haar vaders toestand en het verzwegen 



noodlot dat hem en zijn familie heeft getroffen, centraal staan. Dat is de 

andere, belangrijke spil waar Het theater der herinneringen om draait. Peter 

Lenssen voert de lezer daarin naar een aangrijpend slot waarin Meryem het 

familiegeheim weet te ontrafelen. Literatuur met een hoofdletter L. Wurgend 

mooi. 

Het theater der herinneringen, Peter Lenssen, Uitgeverij In de Knipscheer, 

Haarlem 2023. 
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