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fotoboek van David van Reen

Documentaire Marijn Poels
over David in Ethiopié

Het boek begint met een foto van een bus, 20als er 20veel bussen volgeladen met bagage en
voigepropt met mensen door Ethiopié rijden. Toen David het boek had voltooid schreef hij:
‘Stap met mij op de bus en reis met mij rend door dit maar L kijk
er naar met mijn ogen. lammer dat dit land 20 achtergebleven i in de tid, zie de stickers op
de bus, de mensen hopen massaal op Jezus, maar Jezus biifft doof voor hun vragen en hun
noden. Zie de talloze foto's, biijf kijken door min ogen, zie hoe moedig de kinderen biijven,
zie hoe de mensen, ook de mensen die op straat wonen, blijven dromen van betere tijden. 0f
misschien dromen ze alleen maar van brood. Op de laatste foto, stapt u de bus uit en blift u
ontzet achter Nee, i kan het niet anders maken. Dit is het ware Ethiopié. Is er licht aan het
eind van d2 donkere tunnel waar de bus in verdwijnt?"
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DAVID VAN REEN

>
Anbessa’s Divees s o eurfe orsncver
~ mensen aan de onderkant van da samenleving
dochter in Ethiapic. Hoewe! ht een schokkend
verhaal &, gebaseerd op de vertellingen van
de hooldpersanen aan David, & het ook een
verhaal over mensen die proberen hun lotin
eigen hand te nemen en te ontkomen aan het
geweld en de armoede.
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Toen in 2008 dit fotoboek verscheen,
o Met onverbiddelije directheid ‘woonde en werkte David al jaren in Kenia
In oop. 14.30 uur confronieert David van Reen de maar vooral i Ethiopié. Hi voelde zich
lezer met de lesfomstandigheden er thuis, Hj leerde hun taal, zodat hij

in een Keniaanse sloppenwijk. De verbonden was met de mensen. Hoewel
gewetenloze bendes, de widverbreide hij zelf niet religieus was, begreep hij hen

afpersingspraktijken en de coruptie, helemaal, dat lees je in de teksten die hij
Aa nva ng 15 OO u u r de gevaren die prostituees moeten schreef bij de foto's van biddende mensen.
= doorstaan, het is een harde, niets- Hij bad met hen mee. David was betrokken
ontziende wereld waarin de bewoners bij de mensen, dat laten de foto's in dit boek
hoop putten uk viiendschap, Zien, Hij was geen toerist. Hij was een van
vertrouwen en hun geloof. en.
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